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Liefste naar-de-zomer-snakkende lezer
Een terugkomst die met spijt in mijn hart gepaard gaat
met een afscheid. Je houdt voor de laatste keer dit
academiejaar de nieuwste editie van je favoriete
faculteitsmagazine in je handen, maar wat voor een!

We leven sinds eind maart wederom volgens het
zomeruur. Een ondertussen steeds meer omstreden
switch waarbij ons lichaam zich halsoverkop moet
aanpassen aan de tweejaarlijkse uurwisseling.

Bij FORUM beperkt ‘Zomeruur’ zich gelukkig niet tot
deze verstoring van ons dagdagelijkse ritme. Maar wat
kan je dan wel verwachten van deze editie? 

De meest interessante staaltjes literatuur, voor de
zoveelste (of eerste) keer uit de mouw geschud door
redacteurs om U tegen te zeggen. Aangezien het mijn
laatste FORUM is, kan ik niet anders dan even wat
ruimte innemen om deze prachtige mensen te
bedanken. Of doe ik dit enkel omdat, net zoals het
academiejaar, ook mijn inspiratie op haar einde loopt?
Wie zal het zeggen. 

Ik, en dat is uiteraard niet het geval. Inspiratie is er in
overvloed, maar ruimte jammer genoeg niet. Dus, je
weet wie je bent. Jij die dit magazine het afgelopen
jaar hebt voorzien van een of meerdere stukjes
content. Jij die de lezers de broodnodige ontspanning
hebt bezorgd. Jij die ervoor hebt gezorgd dat FORUM
een feitelijkheid kon zijn. Duizendmaal merci! 

Terug naar de kern van de zaak, jij (de lezer). In deze
‘Zomeruur’ ontdek je welke boeken je deze zomer al
zonnebadend kan lezen, op welke festivals je nog eens
de benen van onder je lijf kan dansen en welke
vakantiebestemming er nu écht bij je past. Verder leer
je het monitoraat doorheen de seizoenen kennen, word
je ondergedompeld in het succes van de nieuwste
'Knives Out' en nog zoveel meer! Veel leesplezier!

Marieke Cox - FORUM Politeia 2022-2023

P.S. Lees ook deze FORUM in kleur op www.politeia-gent.be .
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Dag trouwe Politeianen

Inmiddels is het alweer tijd voor de laatste Forum van het jaar en dus ook mijn
laatste 'Woordje van de Praeses'. Hopelijk gaat het schrijven hier, mij beter af
dan het schrijven van mijn thesis. Nu het einde van het jaar nadert lijkt dit mij
het ideale moment even terug te blikken op het afgelopen academiejaar. 

2022-2023 was het eerste jaar zonder coronamaatregelen. 2022-2023 was
ook het jaar van het moeizaam stikstofakkoord, van het teleurstellend WK, van
Andrew Tate en van een allesverwoestende aardbeving in Turkije. Voor
Politeia en mezelf was het echter een mooier jaar; we organiseerden onze
eerste jobbeurs met op diezelfde dag nog een ongelooflijk succesvol
kopstukkendebat. We bliezen de band met onze zustervereniging Politika
nieuw leven in en we brachten een fenomenale cover van Goldband uit. Ik zou
nog veel meer kunnen zeggen, maar het ontbreekt mij aan ruimte en tijd, want
eerlijk, mijn thesis wacht. Kortom, we mengden bier en studie, de toekomst
lacht ons toe! 

Politeia, you were good to me. Ik kijk al uit naar 2023-2024.

Elke Daemen
Praeses Politeia 2022-2023

WOORDJE VAN DE PRAESESWOORDJE VAN DE PRAESES
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Proffen op vakantieProffen op vakantie

"Eén van mijn favoriete reisanekdotes was een bezoek vorig jaar aan Eton
College in het Verenigd Koninkrijk. Heel wat (Olympische) Etonians waren
actief in de Westhoek tijdens Wereldoorlog I. Het boek ‘Olympians in Flanders
Fields’, dat ik samen met Bart Vangrysperre schreef, werd toen in de ruime
collectie van de bibliotheek opgenomen. Het unieke aan die collectie over de
oorlog is dat al die boeken ook origineel gesigneerd zijn. Misschien dan toch
een beetje ‘wie schrijft die blijft’.

Gerelateerd aan dit boek en het boek ‘Olympische (over)winnaars. De Spelen
van Antwerpen in 1920.’ geven we een concert met Wannes Cappelle en het
orkest Ypriana. We voeren dit concert uit op 5 december 2023 in de grote
concertzaal van de Bijloke. Zelf ben ik de verteller van dienst."

"Mijn allereerste herinnering is een vakantieherinnering. Het is 1968  en
ik ben drie jaar en een paar maanden oud. We deden niet veel
gezinsvakanties, maar die zomer zijn we tien dagen in Blankenberge.
Het enige dat ik nog weet van die vakantie is een beeld van mijn papa
en ik die samen door de duinen lopen, tegen de wind en in de
stromende regen. We zouden eens even gaan wandelen, maar er waren
blijkbaar nog geen weerapps. Ik loop en roep en lach tegen de regen en
papa probeert me bij te houden. Als we op de dijk komen, is mama daar
met mijn broer in zo’n kinderkoets uit die tijd en ik mag de koets
helpen terug duwen, nog altijd in de gietende regen. “Dat je dat nog
weet”, zei papa altijd als ik dat vertelde, “ik had me echt verkeken op het
weer, maar we hebben er wel goed mee gelachen.” Het is niet bepaald
een spectaculair verhaal, maar op het moment dat ik dit neerschrijf
hebben we mijn papa twee dagen geleden begraven. En zo krijgt een
vraag naar een favoriete vakantieanekdote plots een andere invulling."

Professor Erik Paredis

Professor Herwig Reynaert
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Voor diegenen die met de fiets zijn, is het investeren in deftige
fietslampjes geen overbodige luxe (in de Action zijn ze echt
cheap). Jij ziet meer onderweg, en andere mensen zien jou
onderweg! Win-win situatie dus!
Ben je te voet? Geen zorgen! Zolang je niet te veel bezig bent
met BeReals of Instagram, heb je hoogstwaarschijnlijk nog wel
batterij over op je gsm. Gebruik dan je flashlight als je je echt
onveilig voelt!
Ben je niet met de fiets en is je gsm plat? Breng dan een kaars
mee voor onderweg! Zo heb je toch nog wat licht en warmte!

Na een leuke Politeia kringavond in café de Twitch in de
Overpoortstraat op dinsdag (start om 22:00 uur, echte
aanrader!), waar ik vooral filosofeerde over het leven en
debatteerde over de politiek en de economie in het
gezelschap van leuke mensen, was het tijd om eens terug te
keren naar mijn nederig stulpje. Tijdens mijn uitputtende
fietstocht doorheen de hoofdstraat naar mijn stulpje, merkte
ik onderweg vooral één iets op… Het was heel donker! 

Mijn eerste gedachte was dat er een lokale stroompanne in de
straat was, maar niks was minder waar! De meest gezellige buurt
van heel Gent (lees: Nieuw Gent), zat in het donker. Als actieve
oplettende student die ooit eens in de lessen 'Methodologie'
heeft gezeten, had ik mijzelf voorgenomen om een veldonderzoek
te doen. Ik ging de volgende avond observeren om te weten om
hoelaat de lichten uitgingen. Zo gezegd zo gedaan; om exact 6 na
12 gingen de lichten uit in de straat.  Ten eerste vraag ik me vooral
af waarom ze niet 5 na 12 hebben gekozen, want om één of andere
reden kan ik er niet tegen dat het een 6 is. Ten tweede stel ik me
vragen bij de veiligheid van deze maatregel om de verlichting uit
te doen. Ik kan me inbeelden dat vele mensen zich onveilig voelen
in  het donker, en om die personen te helpen heb ik enkele veilige
tips bedacht:

1.

2.

3.

Door Karim Ismail4



Het monitoraatHet monitoraat
doorheen de seizoenendoorheen de seizoenen

"Mijn favoriete seizoenen zijn sowieso
de tussenseizoenen. De lente omdat
het mooie weer begint te lonken, alles
staat in bloei, de vogeltjes fluiten en je
ontwaakt zelf uit een soms te lange
winterslaap. Alles ruikt ook lekkerder
en de lente doet verlangen naar
gezellige avondjes uit en zonnige
weekends. De zomer is mij vaak te
warm (ik ben nogal een zwetertje), dus
daarom houd ik ook meer van de
herfst: de warmte hangt nog in de lucht
en alles is zo kleurrijk!"

"Zomeruur en winteruur: afschaffen die
handel! Echt! Mijn twee kinderen zijn
twee keer per jaar compleet ontregeld:
met het zomeruur geraken ze ’s avonds
niet in slaap en zijn het ’s morgens
brompotten en met het winteruur is er
geen enkele ouder die een uur langer
slaapt. Gewoon altijd mooi hetzelfde
uur: dat zorgt voor heerlijke rust en
geen monstertjes ’s morgens vroeg."

ViënnaViënna
"Ik ben echt wel fan van de zomer:
mooi weer, een picknick hier en daar,
altijd wel iets te doen, lange dagen…
ook de lente is leuk, want dat is
natuurlijk de aanloop naar de zomer :).
De winter vind ik maar deprimerend.
Donkere lange dagen waar je in het
donker naar je werk gaat en in het
donker naar huis."

"Voor mij mag het zomer en winteruur
gerust afgeschaft worden. Ik heb het de
weken erna altijd heel lastig om me aan
te passen. Aangezien het winteruur is
voor mij echt het begin van het slechte
weer is, kies ik voor het zomeruur.
Hopelijk blijft het dan vanaf nu ook de
hele winter mooi weer!"

GERTGERT
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"De zomer is mijn allerfavorietste
seizoen der seizoenen, hoewel ik een
winterkind ben. Ik hou van warme,
zonnige dagen. Voor mij mag het
gerust meer dan 25 graden worden. Ik
hou van de geur van zonnecrème en
chloor. Als ik die warme dagen aan de
rand van (en in) een zwembad, of een
meer, kan doorbrengen ben ik op mijn
gelukkigst! Maar ik hou ook heel erg
van de levendigheid van de stad op
warme dagen. Terrasjes, picknicks in
het park op lange zomeravonden, zalig!
Daarnaast ben ik ook grote fan van de
feestelijke, gezellige sfeer in de maand
december, dus die staat zeker op 2
(maar niet de hele winter, die duurt
veel te lang)."

"Ik heb eigenlijk geen sterke mening
over zomeruur en/of winteruur. Ik hoor
van mensen met kinderen dat het
vreselijk is, dus doe die mensen een
plezier en schaf het gerust af wat mij
betreft. Dan moet ik mijn klokken niet
meer verzetten, want die verspringen
niet allemaal automatisch, daarom is
het wel vervelend."

ESTERESTER
"Misschien niet heel erg origineel maar
mijn antwoord is 100% zeker zomer!
Mijn verjaardag valt in die periode, het is
warm en het blijft lekker lang licht. Er is
weinig dat ik leuker vind dan een
zomeravond die nooit lijkt te eindigen. De
zon en de warmte hebben ook echt een
gigantisch positief effect op mijn humeur,
dat merk ik zodra het lente wordt en de
dagen beginnen te lengen. Het lijkt net
alsof de wereld zich weer openstelt en ik,
na een diepe zucht, opnieuw vol kan
inademen. Ik pleit dan ook voor een
collectieve winterslaap :)."

"Ik zeg: afschaffen! Ik ben iemand die
wekenlang in gedachten de klok loopt te
corrigeren omdat die nog steeds niet juist
is gezet. Zelf heb ik niet zoveel last van
het uurverschil, maar een toevoeging vind
ik het ook niet. Een uur minder of meer
slapen en plots wordt het vroeger donker
of langer licht... Je merkt toch dat veel
mensen daar moeite mee hebben. Als
echt zomerliefhebber én nachtuil ga ik
natuurlijk voor het zomeruur. Dat het dan
‘s ochtends later licht wordt, deert mij
niet zoveel: ochtenden zijn toch al stom!"

LYNNLYNN
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'See How They Run' en 'Amsterdam':
in de schaduw van 'Knives Out'

Het jaar 2022 is een fantastisch jaar
geweest voor de film. We hebben
films mogen zien van extreem
vermakelijk en makkelijk te
consumeren ('Top Gun: Maverick'),
naar diepzinnige films waarvan je
depressief uit de bioscoopzaal loopt
('Aftersun'), tot een hele
wederopstanding van één van de
bekendste en meest geliefde
filmseries ooit ('Scream'). Iets wat mij
redelijk is opgevallen is dat we in het
laatste kwartaal van 2022 er een
aantal films hebben bijgekregen van
een specifiek genre, namelijk:
‘whodunnit’. 

'Whodunnit' is een genre waarbij er,
meestal, een moord is gepleegd en
een groep mensen moet zien uit te
vinden wie de moord gepleegd heeft.
De moordenaar bevindt zich in de
groep: Cluedo op het witte scherm!
Bekende voorbeelden van deze soort
series zijn de verhalen rond Sherlock
Holmes, 'Murder on the Orient
Express' en 'Scream'. De drie
'whodunnit'-films die mij zijn
opgevallen dit jaar zijn: 'See How
They Run', 'Amsterdam' en 'Knives
Out: Glass Onion'. Drie films die zeer
distinctief zijn in stijl, maar toch veel
gelijkenissen hebben. Maar er is iets
interessants gebeurd: één van de drie
films is ontploft, terwijl de andere
twee mochten toekijken naar het
succes ervan.

De film die in dit geval zeer succesvol is
geworden is natuurlijk 'Knives Out:
Glass Onion', met een gigantische 279
miljoen gekeken uren in de eerste
maand. Wat hierbij interessant is, is dat
Knives Out de kortste bioscooprelease
heeft gekregen van slechts een week, en
dit tijdens Thanksgiving. De andere
twee zijn ook niet in België uitgekomen,
maar wel in de Verenigde Staten en  het
Verenigd Koninkrijk, en zijn hier ook
direct uitgebracht op Disney+. Hoe
komt het dan dat 'Knives Out: Glass
Onion' zoveel populairder is dan 'See
How They Run' en 'Amsterdam'?

Laten we beginnen eerst de films
individueel te bespreken. 'See How They
Run' speelt  zich af in Londen in de
jaren 60 en heeft een mooie
theaterachtige stijl.
'See How They Run' draait om de moord
op de fictieve theaterregisseur Leo
Köpernick, gespeeld door Adrien Brody.
Sam Rockwell en Saoirse Ronan spelen
een komisch duo van losgeslagen
ervaring en leergierig beginnersschap
die de moord moeten oplossen. 

'Knives Out: Glass Onion' speelt zich
voornamelijk af op het eiland van de
zeer milieubewuste miljardair: Miles
Bron, gespeeld door Edward Norton.
Hier komt 's werelds beste detective ook
op bezoek, Benoit Blanc, gespeeld door
Daniel Craig,   samen met een groep
vrienden van de miljardair, onder
andere gespeeld door Cate Blanchett,
Dave Bautista, Kathryn Hahn et cetera.
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Het eiland is ontzettend creatief
gecreëerd als een plek vol mindfulness
en één zijn met de natuur, waar je
gelijk kan ontsnappen in alle details
die in de scenes voorkomen. De goede
acteurs en één hele goede en creatieve
locatie zijn het recept voor een
vermakelijke whodunnit film. 

'Amsterdam' verschilt in stijl het
meest  van de andere twee films. Het
is zeer grimmig gemaakt wat vooral te
maken heeft met dat de film zich tien
jaar na de eerste wereldoorlog
afspeelt. Twee ex-soldaten (Christian
Bale en John David Washington) en
een zuster (Margot Robbie) die elkaar
aan het front ontmoeten, worden
vrienden en geliefden. Later raken
Burd Berendsen (Christian Bale) en
Harold Woodman (John David
Washington) verstrikt in een mysterie
over de dood van Meekins en later de
moord op dochter Elizabeth (Taylor
Swift). 

Misschien is het je al opgevallen maar
één iets dat de films ook gemeen
hebben is dat ze alle drie ongelofelijke
casts hebben. Namen die zeker het
benoemen waardig zijn en die ik nog
niet heb genoemd zijn: Robert de
Niro, Rami Malek, Harris Dickinson,
Ruth Wilson, Anya-Taylor Joy, Janelle
Monáe, et cetera.

Alle drie de whodunnit films hebben
een fantastische cast, een mooie en
unieke stijl, en zijn over het algemeen
goede films,  maar geen baanbrekende
klassiekers. Hoe komt het nu dat een
'Knives Out' zoveel populairder is
geworden dan de andere twee? 

Waarschijnlijk is de grootste reden,
dat 'Knives Out 2' een tweede deel is.
De eerste 'Knives Out' was al een zeer
populaire film met een wereldwijde
bioscooprelease en ook een cast om
van te smullen met onder andere
(wederom) Daniel Craig, Chris Evans,
Ana de Armas, Jamie Lee Curtis en nog
veel meer waanzinnigen. Hiermee
kwam de film uiteindelijk uit op een
geweldige box-office van 311,9 miljoen
dollar met een budget van 40 miljoen
dollar. Door dit succes heeft Netflix
uiteindelijk voor maar liefst 469
miljoen dollar de rechten van de film
gekocht en heeft het ook daarmee deel
twee van de film in gang kunnen
zetten. Netflix heeft zichzelf
uiteindelijk wel licht gehinderd door
'Glass Onion' maar een week in de
bioscopen in de Verenigde Staten te
draaien tijdens Thanksgiving en
nergens anders, desondanks is de film
hierdoor toch enorm veel gekeken en
ook geliefd geworden bij het algemene
publiek. Het feit dat 'Knives Out' dus
een sequel is van een populaire film
heeft ervoor gezorgd dat er op sociale
media een hype is ontstaan om de
film. Wat 'Amsterdam' en 'See How
They Run' simpelweg niet gelukt is.

Als laatste zou ik iedereen willen
aanraden de films te bekijken en voor
jezelf te bepalen of 'Knives Out' de
zoveel grotere populariteit verdient.
Maar bekijk ze vooral om te genieten
van drie zeer vermakelijke films, want
dat is waar het in de wereld van de
film het meest om draait. 

Door Hugo Van Gool
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BOEKENREVIEW 
Doordat studenten tijdens het academiejaar zelf al kilo’s cursussen
voorgeschoteld krijgen is de neiging misschien niet altijd even groot om
ook naar de boeken te grijpen op momenten van ontspanning. Ik vind
dit een beetje zonde omdat een goed boek net dé perfecte manier is om
te ontspannen, doordat je je laat meeslepen in een prachtig en
emotioneel verhaal. Maar als je nu denkt: "Maar Hasse ik heb sinds mijn
boekbespreking in het tweede middelbaar geen boek meer aangeraakt.
Ik weet niet hoe ik terug moet beginnen.", no worries, I got you! Ik ben
ervan overtuigd dat er voor iedereen een genre bestaat. De truc is om
deze te vinden. Vanaf dan zal het lezen gemakkelijker gaan en minder
aanvoelen als een taak. Om jullie een duwtje in de rug te geven heb ik
hier alvast enkele van mijn favorietjes opgelijst. 

Dit boek vertelt het verhaal van Tequila
Leila, een prostituee uit Istanbul die
vermoord wordt achtergelaten op een
vuilnisbelt. Doorheen het verhaal leer je
Leila, haar vrienden, en haar leven beter
kennen door het gebruik van flashbacks.
De aangename schrijfstijl van Elif Shafak
maakt het boek zeer vlot en aangenaam
om te lezen. Het perfecte boek dus om je
lezersblock te doorbreken! 

'10 minuten 38 seconden in deze
vreemde wereld' door Elif Shafak

Door Hasse Dockx 
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Deze klassieker is natuurlijk niet te vergeten in
deze lijst! De bekende dystopie neemt de lezer mee
naar een toekomstig Amerika waar een strenge
christelijke beweging de macht heeft gegrepen.
Het boek is origineel gepubliceerd in 1985 maar is
vandaag de dag nog steeds zeer populair. In 2019
is er nog een tweede boek verschenen die zeker
ook de moeite is om te lezen. 'The Testaments'
geeft meer achtergrondinformatie bij het eerste
boek en het belicht ook de verhalen van
verschillende personages. 

'The Handmaid’s Tale' door Margaret Atwood

Voor de mensen die toch niet zo’n
gigantische fan zijn van pure, rauwe fictie,
ook voor jullie heb ik een prachtige
aanrader! In deze emotionele novel volgen
we het verhaal van Valentino Achak Deng,
een vluchteling uit Zuid-Soedan die samen
met honderden kinderen (de zogenoemde
Lost Boys) van de oorlog in zijn thuisland is
weggevlucht. Het verhaal schetst het leven
van Valentino vanaf zijn jeugd tot het
moment van zijn aankomst in Amerika. 

'What Is the What' door Dave Eggers 

We zijn nu al naar Turkije, Amerika en Zuid-
Soedan gereisd, maar ook ons eigen Belgenlandje
brengt prachtige schrijvers en verhalen met zich
mee. De tweede roman van Lize Spit volgt een
jong koppel (Leo en Simon) dat samen in Brussel
woont. Ze leiden een normaal en stabiel leven tot
hier abrupt verandering in komt. Simon komt in
het midden van de nacht terug thuis en lijkt plots
een ander mens. Hij neemt ontslag bij zijn job,
maakt impulsieve beslissingen en is achterdochtig
tegenover buitenstaanders. De kenmerkende
schrijfstijl van Lize Spit zuigt je als lezer recht het
verhaal in en maakt het moeilijk om het boek
terug neer te leggen.

'Ik ben er niet' door Lize Spit 
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Love it or hate it, maar één ding kan niemand ontkennen, 'Het verhaal van
Vlaanderen' was met elke week meer dan een miljoen livekijkers, en na zeven dagen
elke keer meer dan anderhalf miljoen kijkers, een succes! In tien afleveringen nam
Tom Waes ons op een magische wijze mee doorheen de Vlaamse geschiedenis. En
toegegeven, er zaten ook enkele mindere afleveringen tussen, zoals de laatste waar
er naar mijn mening sommige zaken onderbelicht bleven en andere zaken dan weer
te veel aandacht kregen. Maar over het algemeen was dit een reeks van
wereldniveau. Ik persoonlijk heb dan ook heel veel bijgeleerd en het was daarnaast
ook nog eens heel goed entertainment. En wat mij betreft was het dan ook elke
cent meer dan waard!

Maar niet iedereen denkt er zo over. De subsidies die de Vlaamse overheid aan dit
project verleend heeft zorgen namelijk voor veel kritiek. Onterecht als je het mij
vraagt, en zeker als je naar het resultaat kijkt. Dit programma was namelijk naast
goed entertainment ook nog eens zeer leerrijk. Daarom zal deze reeks niet alleen
onze huidige generatie veel bijgebracht hebben, maar gaat het ook volgende
generaties veel bijbrengen. Scholen zullen dit nog vele jaren gebruiken om kinderen
les te geven over alles wat zich op ons grondgebied heeft afgespeeld.  

Dit is iets dat ook de linkse oppositiepartijen, die zoveel kritiek geven, weten. Maar
vanwaar dan al die kritiek? Het antwoord is simpel. De naam Vlaanderen staat in de
titel. Het zou volgens hun nationalistische propaganda zijn. Iedereen die de serie
heeft gezien weet dat dit allesbehalve nationalistische propaganda is. Vlaams-
nationalisten komen er namelijk allesbehalve goed uit. We zouden daarom beter
met z'n allen blij en trots zijn dat we hier in Vlaanderen programma’s van zo een
hoog niveau kunnen maken.

KOBE
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Het concept van deze serie hebben we overgenomen uit Denemarken, en ook in
Nederland verscheen vorig jaar 'Het verhaal van Nederland'. Van het concept opzich
ben ik ook wel voorstander; een geschiedenis van een land op een eenvoudige
manier meegeven aan haar bevolking. 

Daar heb je het, een 'land'. We zouden België niet zijn moesten we ons zoveel
mogelijk proberen onderscheiden van het volk aan de andere kant van de taalgrens.
Vlaanderen is hierin steeds haantje de voorste, en d'accord, de statistieken spreken
misschien in het nadeel van Wallonïe, en nog eens d'accord, alles is tegenwoordig
data (heb ik opgevangen bij de passage van een of andere wiskundeleerkracht in een
of ander televisieprogramma), maar toch ben ik ervan overtuigd dat Vlaanderen
alleen het niet redt, en dat bleek ook uit deze reeks. Doorgedreven als de
televisiemakers waren om het een verhaal van 'Vlaanderen' te maken, was het in het
eerste kwartier van aflevering één, al in Wallonië te doen, quelle ironie. 

Tom Waes was volgens sommigen een andere storende factor in deze serie.
Toegegeven, te vaak worden documentaires beschouwd als 'saai' of 'academisch', en
een bekende (en geliefde) Vlaming, kan een deel van televisiekijkend Vlaanderen
bereiken dat anders deze serie links had laten liggen. Wat mij wel stoorde aan Waes,
was dat hij steeds opnieuw in de historische scènes zelf verscheen. Dit kwam vaak
met een humoristische inslag, maar nam voor mij persoonlijk een deel van de
essentie uit de serie weg.

Professor Bruno De Wever, schrijver van het boek 'Een geschiedenis van België',
kwam met de kritiek dat het ook 'Een verhaal van Vlaanderen' had moeten zijn, en
niet 'Het'. De belangrijkste les van de geschiedenis is volgens hem dan ook dat het
anders had kunnen lopen. Geschiedenis is namelijk geen exacte wetenschap, wat in
de wereld van de sociale wetenschappen niet anders is. Als pol en soccers kunnen
we meespreken over de continue, maar noodzakelijke, discussies onder experten,
zoals ook hier de kritieken verschilden van historicus tot historicus. Dus wie heeft
het dan bij het rechte eind? Niemand en iedereen. 

MARIEKE 
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De examenperiode nadert steeds dichter. Een periode van stress, mental
breakdowns en liters koffie. Maar na de regen komt zonneschijn en
kunnen we weer massaal genieten van de zomerse sfeer op de
festivalweides! Dit jaar zakken er weer tallozen artiesten af – zowel
internationaal als nationaal – naar ons land om de vele festivals die ons
land te bieden heeft helemaal plat te spelen. Dit zijn de vijf beste festivals
die je deze zomer in ons land kunt bezoeken. 

 
 

De beste festivals
deze zomer

5. Dour Festival
Dour staat al jaren bekend voor de minder
commerciële selectie van honderden
artiesten binnen een dag- en
nachtprogramma. Voorheen werd het
affiche voornamelijk gevuld met dj’s en
hiphopartiesten, maar sinds een aantal jaar
kunnen ook de rockfanaten zich hier
thuis voelen. Dit jaar kunnen we op dit
festival genieten van onder andere Denzel
Curry, Janelle Monàe, dEUS, CKay en
Damso. 
Wanneer?: 13, 14, 15, 16, 17 juli
Locatie: Dour, Henegouwen

DOOR SENNE CAMP
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3. Tomorrowland
Als je aan festivals denkt, dan is de kans groot
dat dit grootse festival in jouw gedachten zit.
Tomorrowland is één van de grootste festivals
ter wereld en kon vorig jaar maar liefst 600 000
bezoekers binnenhalen. Ook dit jaar kunnen
wij hier de beste dj’s verwachten, zoals Martin
Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack,
Meduza, Armin van Buuren, Hardwell, Nicky
Romero, gewoon te veel om op te noemen!
Naast de sfeervolle line-up is Tomorrowland
zeker een bezoekje waard omwille van de
prachtige thematisering. De podiums hier zijn
één van de duurste ter wereld en zijn elk jaar tot
in de kleinste details gedecoreerd. Hoewel ik dit
festival zeker kan aanraden om dit jaar te
bezoeken, moet ik jullie toch teleurstellen. De
editie van dit jaar is volledig uitverkocht, maar
laat dat jullie niet tegenhouden om alvast te
sparen voor volgend jaar!
Wanneer?: 21, 22, 23 juli en 28, 29, 30 juli
Locatie: Boom, Antwerpen

4. Les Ardentes
Op Les Ardentes kun je vier dagen lang
genieten van de beste artiesten die het
hiphop/RnB genre te bieden heeft. Dit jaar
komen tienduizenden festivalbezoekers samen
om zich compleet te verliezen in de grootste
moshpits. Zowel bekende als onbekende
artiesten komen hier om jou als festivalganger
de beste ervaring ooit te laten beleven. Dit jaar
verwachten we grote namen, zoals Kendrick
Lamar, Travis Scott, Playboi Carti, Aya
Nakamura, J Balvin, Central Cee, DJ Snake en
nog zoveel andere artiesten. 
Wanneer?: 6, 7, 8, 9 juli
Locatie: Luik, Luik
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2. Pukkelpop
Wie wil genieten van de grootste
popsensaties van dit moment, moet
afzakken naar Kiewit. Want ook dit jaar is
Pukkelpop erin geslaagd om een geweldige
line-up voor ons te regelen. Naast
verschillende topacts kun je ook dit jaar
weer genieten in de Boiler Room tot in de
late uurtjes. Dit is een iconische dancehall
waar de beste dj’s van het moment zullen
spelen. De namen die we voor dit festival
mogen verwachten zijn Billie Eilish,
Angèle, Amelie Lens, Anne-Marie, Florence  
and The Machine, Tom Odell, Yungblud
en nog veel meer.
Wanneer? 17, 18, 19 , 20 augustus
Locatie: Kiewit, Limburg
 

1. Rock Werchter
Rock Werchter komt ook dit jaar weer met een
legendarische line-up waar de festivalliefhebbers
zeker van zullen genieten. Rock Werchter staat
al jaren bekend om ons het beste affiche te geven
binnen ons Belgisch festivalwereldje. Niet alleen
de artiesten, maar ook het festivalterrein leverde
Werchter extra punten op. De eerste upgrades
aan de weide waren afgelopen jaren al zichtbaar.
Zo is het festival sinds 2018 een podium rijker,
The Slope. Hier kan je heerlijk ontspannen en
een complete metamorfose ondergaan. Dit
festival is zeker een bezoekje waard. De artiesten
die dit jaar Werchter onveilig zullen maken zijn
Arctic Monkeys, Dean Lewis, Stromae, Fred
again.., Lil Nas X, Rosalía, The 1997, Oscar and
the Wolf, Stormzy, Christine and the Queens en
nog meer topartiesten. 
Wanneer?: 29, 30 juni, 1, 2 juli
Locatie: Werchter, Vlaams-Brabant
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Gebruik Google Flights om je vliegtickets te boeken. Je kunt flexibele data
aanduiden en enkel de luchthaven vanwaar je wilt vertrekken. Zo krijg je
automatisch de goedkoopste vluchten aanbevolen. Bovendien valt de stress
van een bestemming kiezen ook meteen weg, win-win!

Boek je verblijf via Booking.com. Bij elk hotel of appartement dat je boekt
via de site, verdien je punten, waardoor je “Genius”-level stijgt. Je krijgt dan
bij volgende boekingen op bepaalde verblijven Genius-korting. 

Geen zin om terug thuis te komen en te zien dat je bankrekening geplunderd
is? Op budgetyourtrip.com kun je op voorhand al even kijken wat de schade
ongeveer zal zijn. Je geeft al je wensen in voor de reis en de site maakt een
inschatting van het budget dat je nodig hebt. 

Natuurlijk moet je incalculeren dat je een paar keer lekker op restaurant gaat
op vakantie, maar als je het begint te voelen aan je portemonnee, kies dan
voor een picknick. Haal je lunch in een supermarktje en kies een rustig plekje
uit. Ontspanning, sightseeing en een maaltijd in één!

In Duitsland kun je voor 49 euro een maand lang onbeperkt met de trein
rijden. Hiernaast zijn er in veel andere landen soortgelijke alternatieven. Dit
soort arrangementen vragen een beetje planning vooraf, maar je kunt er wel
veel geld mee uitsparen.

Neem ALTIJD je studentenkaart mee! In heel veel landen krijg je als student
korting voor musea, openbaar vervoer, in winkels, voor
bezienswaardigheden, noem maar op. Neem dus altijd je studentenkaart mee,
ook in het buitenland!

Haal die 7 extra outfits uit je koffer. Als je met het vliegtuig op vakantie gaat,
probeer je dan te beperken tot je handbagage. Extra bagage betekent een
serieuze extra kost. Kijk wat YouTube filmpjes van mensen die licht en
compact inpakken, je zult snel merken dat het echt niet zo moeilijk is. En zeg
nu eerlijk, heb je echt vier paar schoenen nodig voor een tripje van een week?

7 tips voor een

budgetvriendelijke vakantie

1

2

 3

 4

 5

 6

 7
Door Elena wychuyse en ko delforge
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Vrouwelijke atletes moeten al jaren in de schaduw van mannelijke atleten
staan. Ze krijgen minder geld, we krijgen ze veel minder vaak te zien in de
media en ze krijgen minder sponsoring, dus minder macht. Waarom is dat
zo? Zijn vrouwen hun prestaties echt minder waard dan die van mannen, of
is er een andere reden dat ze verwaarloosd worden?

Het is al altijd zo dat vrouwen en mannen verschillend worden betaald in elke sector,
en dus ook in de sport. Er zijn hier eindeloos veel voorbeelden van. In het
Amerikaans basketbal, de NBA, ligt het maximumsalaris vast op 215.000 dollar,
terwijl dat van mannen maar liefst 45 miljoen dollar is. In Spanje is het bijvoorbeeld
soms zo verregaand dat vrouwelijke basketballers en voetballers hun contract
riskeren te verliezen als ze zwanger worden. Een voorbeeld dichterbij is het voetbal
in België. De nationale mannenploeg, de Rode Duivels, verdienen gemiddeld
200.000 euro per week. Daartegenover staat de vrouwenploeg, de Red Flames, die
tussen de 1.000 en 2.000 euro per week verdienen. Het is dus heel belangrijk dat dit
probleem wordt opgelost.

Er wordt vaak gediscussieerd over de oorzaak van dit probleem. Het is zo, dat ook in
de media vrouwen vaak achterwege worden gelaten. In 2021 kwamen
vrouwensporten slechts 124 dagen aan bod bij Sporza, terwijl mannensporten elke
dag aan bod kwamen. Het gevolg hiervan is dat het voor sponsors ook veel minder
interessant wordt om vrouwensport te sponsoren, waardoor er minder geld is om
vrouwen te betalen.

Er wordt vaak gezegd dat de kwaliteit van vrouwensport minder goed is en dat het
daarom niet wordt uitgezonden. Dit is een statement dat vaak wordt bovengehaald
in voetbal. Dit is nog een argument dat kan teruggebracht worden naar het gebrek
aan sponsors. Als er minder geld en middelen zijn voor de vrouwensport, zijn er
minder geld en middelen voor onder andere goede training en om daar veel tijd in te
kunnen steken.

Vrouwen in de sport:Vrouwen in de sport:  
waardeloos of verwaarloosd?waardeloos of verwaarloosd?

Door Britt Provoost
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Het is een vicieuze cirkel, waar enkel verbetering in kan komen als vrouwen eindelijk
meer tijd in de schijnwerpers krijgen. Er moet evenveel zendtijd komen voor
vrouwelijke sporters als voor mannelijke sporters. Op die manier zullen sponsors de
vrouwensport interessanter vinden, wat de inkomensongelijkheid kan verbeteren. Zo
zal iedereen de vrouwensport ook meer kunnen appreciëren, want vrouwen zetten
net als mannen topprestaties neer.

Het mag wel gezegd worden dat er dit jaar eindelijk een stap in de goeie richting
wordt gezet, bij het wielrennen althans. Vorig jaar werd het prijzengeld voor de
Ronde van Vlaanderen al gelijk getrokken tussen mannen en vrouwen, maar dit jaar
werd dit doorgetrokken voor alle voorjaarswedstrijden van de Flanders Classics. Ook
wordt in het wielrennen meestal zowel de vrouwen als de mannen uitgezonden,
waardoor ook hun prestaties meer worden geapprecieerd. Een stap in de goede
richting, maar ik blijf me toch afvragen waarom het tot 2023 heeft moeten duren
om te beseffen dat dat prijzengeld tussen mannen en vrouwen gelijk moet zijn. 

Dus, om te antwoorden op de vraag: ‘Vrouwen in de sport: waardeloos of
verwaarloosd?’, zeg ik volmondig: verwaarloosd. Als zoveel mogelijk sporten inzien
dat vrouwen evenveel geld, middelen, en aandacht waard zijn als mannen, zal er
misschien eindelijk een eind komen aan de genderongelijkheid in sport. Dit is
misschien wat optimistisch, maar het is belangrijk dat sport niet meer als een
mannenwereldje wordt gezien en dat vrouwen daar een mooi, waardevol plaatsje in
krijgen.

Foto: Cor Vos

Lotte Kopecky die voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen wint.
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Wanneer maak je je bagage als je op
reis vertrekt? 
Een maand ervoor begin ik te shoppen om
een volledige bagage te hebben
De dag zelf
3 à 4 dagen op voorhand
Mama helpt mijn bagage te maken.

Spaar je veel? 
Af en toe zet ik centjes aan de kant. 
Ik wil wel, maar het lukt me niet. 
Ja, ik geef niet zoveel geld uit. 
Sparen? Nee zot.

Als je kookt op je kot, wat kook je
dan? 
Pasta
Fishsticks met purree
Een slaatje. 
Worst met appelmoes en patat

Welk drankje zou je het liefste drinken
na een hele dag les? 
Een Aperol Spritz
Een shotje naar keuze
Een verse muntthee 
Een pintje

Jouw filmrol na je vakantie bestaat
uit… 
Selfies van op het strand 
Foto’s met de vrienden 
Foto’s van mooie uitzichten 
Foto’s van zatte avonturen op reis

Welke schoenen neem jij mee op
vakantie?
Slippers 
Mijn mooiste sneakers 
Schoenen waarmee ik veel kilometers kan
afleggen 
Klompen

Welke vakantiebestemming typeert jou?Welke vakantiebestemming typeert jou?
Meeste A: Italië, meeste B: Bulgarije, meeste C: Finland, meeste D: De Ardennen

Wat doe jij op een zonnige dag? 
In de zon liggen met een goed boek 
Iets gaan drinken op een zonnig terras 
Een gezellige wandeling (met mijn
hond) 
Gaan chillen in het park

Wat krijg je het liefste voor je
verjaardag? 
Kleding 
Een leuk etentje 
Een plant 
Een lekker streekbiertje

In welke mate plan jij je reis op
voorhand? 
Ik probeer op voorhand reeds
dagplanningen te hebben, want ik wil
geen belangrijke dingen missen! 
Ik boek mijn hotel en ik zie daar wel wat
er te doen valt. 
Ik heb meestal een droombestemming in
mijn hoofd en zoek alle leuke plaatsen
ruim op voorhand op. 
Ik boek mijn reis op de laatste minuut,
dus ik plan niks. Go with the flow ;).

Ben je milieubewust als je op reis
vertrekt? 
Het vliegtuig vertrekt ook zonder mij,
dus ik kan er maar beter opzitten. 
Ik boek steeds de goedkoopste optie.
Zolang de vliegtuigreizen goedkoop
staan, ga ik met het vliegtuig. 
Ik probeer steeds op andere manieren
milieubewust te zijn, dus eens vliegen
kan wel. 
Mijn voorkeur is zoveel mogelijk het
openbaar vervoer nemen.
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Door Elena WychuyseDoor Elena Wychuyse
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Een paar weken geleden trok Politeia op cultuurreis naar Hamburg! Het is
de op één na grootste stad van Duitsland en het is meteen ook één van de
belangrijkste havensteden van West-Europa. Er is in deze metropool dan
ook vanalles te beleven. We geven je in deze FORUM niet de beste plekjes
mee, maar wel de bizarste.

De drie bizarste dingen die je in
Hamburg moet gedaan hebben 

Het bizarre aan deze bar is echter dat je ze heel moeilijk kan vinden en wel
om een bijzondere reden. Aan de voorkant hangt geen groot bord of
reclamepaneel. We liepen er dus ook rats voorbij, tot we doorhadden dat
de ontbijtbar zich in de Vodafone-winkel bevond.

Stel je voor, je loopt een winkel vol gsm’s binnen. Nadat je eindelijk de trap
gevonden hebt en boven de bar binnenkomt kan je een ontbijtje eten naast
een reclamepaneel van zeker 8m hoog. Koffie met zicht op de nieuwste
Iphone 13. Een bijzondere ervaring was het zeker.

1. Mit freundlichen Grüßen
Café 'Mit freundlichen Grüßen' is
meteen het vreemdste dat ik in
vier dagen Hamburg gezien heb.
Het is een gezellige koffiebar waar
je kan ontbijten tegen zachte
prijsjes. Ik probeerde de omelet
met versgebakken broodjes,
heerlijk. Op het eerste zicht lijkt
het dus op een normale koffiebar.

Door Ian Lataire
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Een belangrijke tip als je ooit de Reeperbahn bezoekt is dat je de
etablissementen met roze lichtjes beter vermijdt, of net niet ;) . En als je er
perongeluk binnenloopt, wat ons overkwam, maak dan dat je wegkomt. De
Reeperbahn staat namelijk om nog iets anders dan cafés bekend, maar om
niet gecensureerd te worden door onze FORUM Marieke leg ik maar beter
niet uit waarvoor.

(Het is trouwens Marieke haar laatste FORUM dus neem ik eventjes nog
wat extra ruimte in voor een bedankje aan Marieke xxx. )

Na vijf minuutjes rondwandelen kwamen we aan een restaurant met de
naam Kokki Loves Vegan. Na enige hilariteit beslisten we zonder het goed
te weten toch binnen te gaan. Bestellingen nemen ze niet zomaar op aan de
tafel, die moet je op een blaadje schrijven en vervolgens op het belletje
duwen. Het belletje was wat moeilijk te vinden en dat verklaart wellicht
waarom we enige tijd moesten wachten op de serveerster.

Ondertussen hadden we ook door dat het een Koreaans restaurant was,
waar zo blijkt alles vegan was. We aten een fantastisch lekker nummertje
38 met rijst, dat bleek de specialiteit te zijn, en ze hadden gelijk!

Tip: Vraag hier niet of de chicken ook echte chicken is, want dan word je
vierkant uitgelachen

2. Reeperbahn
De Reeperbahn is de grootste uitgaansbuurt van
de stad, dat moesten we dus ook wel eens gezien
hebben. Het heeft wat weg van de gemiddelde
steenweg door een Vlaamse stad met aan beide
zijden van die steenweg discotheken die beter
verlicht zijn dat het gemiddelde casino in Las
Vegas.

3. Kokki Loves Vegan
De Schanzenstraße zou een culinaire hotspot
moeten zijn. We wandelden een met graffiti
volgetekende straat in waar afval, fietsen
zonder zadel en kapot glas het voetpad
decoreerden. Ik begon al de vrezen voor het
culinaire niveau op deze hotspot.
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Padel
Ik weet dat het een rage is, maar eigenlijk is padel ook
een hele leuke manier om meer te bewegen. Het is een
zeer snelle sport waarbij je ook veel moet nadenken.
Reflexen trainen doe je zeker! Het is natuurlijk veel
heen en weer lopen, maar in overleg met een vriend of
vriendin die meedoet kan je het wel wat minder
intensief maken. Wel enkel doen als je een gezond hart
hebt! De vele korte sprintjes kunnen namelijk aardig
wat werken op je hart. Padellen in Gent kan je aan de
watersportbaan, bij de hockeyclub!

Toen ik hier aan de universiteit begon, was ik een fervente sporter. Ik deed
tot 5 trainingen per week atletiek, maar door de verre verplaatsing van
Gent naar huis ben ik helaas moeten stoppen. Het was voor mij veel te
pijnlijk om nog verder te doen, want door veel minder te trainen gingen
mijn prestaties ook ver achteruit. Ik ben gestopt met atletiek, maar wilde
niet stoppen met sporten. Hierdoor ben ik de stad Gent gaan verkennen en
wat het op sportvlak te bieden heeft. Bij deze enkele sporten die je hier in
Gent, of eender waar, direct kan beginnen beoefenen vanaf elk niveau!

5 onbekende en minder onbekende
sporten waar je zo mee kan beginnen

Armworstelen
Is sporten eigenlijk echt niets voor jou en ga je
liever op café? Geen probleem! Ook op café kan je
aan sport doen (ja, darts en pool is in principe ook
sport). Kom simpelweg met minstens twee (liefst
als je op café gaat) en sla de handen in elkaar! Er
gaat veel techniek bij gepaard, en het is heel
competitief. Ook naast de cafésfeer kun je erop
trainen. Je hebt simpelweg wat gewichtjes nodig en
laat die biceps en voorarmen maar groeien! 

Door Jeroen Thielens
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Boulderen
Boulderen is een klimsport die steeds populairder wordt.
Niet zo gek, want je hebt er weinig materiaal voor nodig én
het is gewoon ontzettend leuk. Boulderen is vergelijkbaar
met wandklimmen, maar bij boulderen doe je het tot
maximaal twee of drie meter hoogte. Je hoeft daarom
bijvoorbeeld niet aan een veiligheidslijn. Met een klimsessie
train je spieren over je hele lichaam – zoals je de volgende
dag al snel zult merken. De meeste boulderhallen
onderscheiden verschillende levels (meestal in bepaalde
kleuren aangegeven). Je kunt dus ook makkelijk het niveau
verhogen als je er zelf beter in wordt! In Gent is er een
goede bouldergym, namelijk de 'Rhino Boulder Gym'. Het
nadeel: het is duur en veraf van het centrum.

Zwemmen
Veel mensen trekken op vakantie graag wat baantjes voor de
lol. Dus waarom zou je daar buiten de vakantie niet lekker
mee doorgaan? Zwemmen is misschien geen krachttraining,
maar opnieuw wel weer een geweldige manier om je hele
lichaam in beweging te brengen. Het brengt je een goede
conditie, en wie weet kan het ooit je leven redden! Een groot
voordeel is dat zwemmen ook een geschikte sport is wanneer
je bijvoorbeeld blessures hebt. Ook als je last hebt van je
gewrichten voorkomt het water een al te zware belasting:
veel mensen beginnen als ze gaan bewegen met lopen, maar
dat is eigenlijk een slecht idee. De kracht die op je gewrichten
komt als ze beweging niet gewoon zijn, is dan immers heel
zwaar. Maar één topadres in Gent: ons eigen GUSB! voor
€2.5 kan je daar al anderhalf uur gaan zwemmen!

Paaldansen
Nee, paaldansen is niet alleen een activiteit voor in
stripclubs! Eigenlijk is het een zeer technische discipline, en
een heel mooie (ik spreek niet uit ervaring). Niet gek, want
om jezelf aan zo’n paal overeind te houden heb je flink wat
spieren nodig. Ook word je er ontzettend lenig van. Je kan
dus sportiever worden op een hele leuke en gezonde
manier! In Gent is er de club Pole Arena, die enkele filialen
heeft in de stad. Spring er zeker eens binnen!
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Ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben die de kust linkt aan haar
kindertijd. IJsjes eten op het strand van De Panne, vis gaan halen aan de
Visserskaai van Oostende, een bezoekje aan de vuurtoren van Nieuwpoort
of een wandeling over de pier van Blankenberge, zijn naast het gocarten
of het ruilen van bloemen voor schelpen, slechts enkele utopische
beelden die ik in conversaties over onze in eenvoud gevestigde kust heb
meegekregen. 

Dat niet alles rozengeur en maneschijn kan zijn, is in ons grijsbebouwde
Belgenlandje niet anders. De vaak bekritiseerde appartementsblokken die
onze dijk eigen zijn geworden, overschaduwen volgens critici de flora en
fauna aan de overkant van het zand. Als fervente kustkenner kan ik hier als
tip meegeven: verleg je focus van de volgens jou minder mooie dijk naar
de ongecompliceerde schoonheid die de Noordzee te bieden heeft. En
indien dit niet lukt, bezoek dan Bredene, waar er geen dijk je belet ten
volle te genieten.

Ik zou pagina's kunnen vullen met mijn liefde voor de Belgische kust, maar  
de mooiste woorden doen de ervaring nog niet half de eer aan die ze
verdient. Dus alsjeblieft, stap eens impulsief op een trein richting de kust.
Verwaai vervolgens al ploeterend door het zand en aai de tientallen
honden die al kwispelend op je pad komen. Zoek naar de speciaalste
schelp of bouw een zandkasteel, om daarna even op een bankje in
gedachten verzonken de oneindigheid lief te hebben. Ga tot slot een
pannenkoek of wafel eten op de dijk, en word verliefd in simplisme, net
als ik.

Door ik, Marieke Cox
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De zomer komt eraan! Eerst nog even jezelf door de laatste examens worstelen, en dan
genieten van een beetje verlof. Om jou wat inspiratie te geven over welke cocktails jouw
vrienden kunnen verrassen op een warme zomerdag, geef ik wat ideetjes mee. Hier zijn 5
lekkere en easy (of juist iets moeilijkere) cocktails om jezelf en anderen te verwennen en
verbazen!

We beginnen met een klassieker, namelijk 'LONG ISLAND'. 



Ingrediënten (1 glas): 



1.5 cl Vodka 
1.5 cl Rum

1.5 cl Tequila 
1.5 cl Gin Bacardi 
1.5 cl Triple sec 
3 cl Citroensap

3 cl Cola
5 IJSblokjes

(Cola kan je nog aanvullen naar hoe straf jij je cocktail wil hebben.)  



'SEX IN HET SECRI'; Iedereen kent de classic sex on the beach. Wij maken het iets spicyer en steken
deze cocktail in een nieuw jasje. 



Ingrediënten (1 glas):



3 cl Perzik likeur 

3 cl Vodka 
3 cl Cranberrysap 

9 cl Sinaasappelsap 
Grenadine (naar eigen smaak om zoeter te maken) 

5 IJsblokjes 

SUMMER BASH COCKTAILS

Deze cocktail is altijd een toppertje voor zoetebekjes. Aarzel niet en zet deze op
tafel bij de zomerbarbecue en geniet van een avond vol avonturen. 

Long 
island 

sex in 
het secri 

Door megan van assche
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'TROPICAL FRUIT PUNCH' is de perfecte fruitige mix om jouw vakantie in te zetten. Wou je altijd
al een Amerikaansgetint feestje organiseren, dan is deze punch jouw punchline voor een geslaagde

avond. 



Ingrediënten (1 kom voor 12 personen): 



20 cl Citroen Rum (Bacardi Lemon) 
10 cl Cointreau 

Limoensap geperst uit 4 limoenen
1 liter Cranberrysap
50 cl Sinaasappelsap

1 kg Tropical fruitmix (diepvries)

'GIN EN KRIEK FIZZ'. Heb jij al graag eens een fruitbiertje en genoeg van al die sapjes in
cocktails? Dan is deze cocktail jouw go to. Het is op basis van een fruitig kriekje en een fris

begin van een leuke avond of middag. 



Ingrediënten (1 glas):



5 cl Kriekbier bv. Lindemans
5 cl Lillet Blanc (Frans aperitief op basis van wijn)

2 cl Gin
5 cl Spuitwater

1 Limoen 
1 Takje munt (vers)

5 IJsblokjes

'MOJITO VIRGIN'. Heb je even genoeg van alle alcohol in je leven? Of drink je gewoon niet graag
en doe je het liever virgin? Dan is deze cocktail helemaal up your ally, want deze is namelijk een

virgin versie van een klassieker.  



Ingrediënten (1 glas):
  

1 Limoen persen
1 Koffielepel Suikersiroop

4 Blaadjes Munt
1 Koffielepel Bruine of Rietsuiker

5 IJsblokjes 
9 cl Naar wens Spuitwater of Sprité

tropical 

fruit punch

GIN EN KRIEK FIZZ
MOJITO

VIRGIN
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Point Of View (POV):
Je bent op vakantie en komt een hangmat (ligstoel,
barkruk, gras - whatever seats you ;)) tegen, waar je je
vervolgens in/op neerploft. Je draait even met je vingers
en krijgt dan het geniale idee de FORUM nog eens te
lezen. Maar S.O.S.! Je bent deze thuis op je nachtkastje
vergeten. Vakantie verpest, zou je zo wel kunnen stellen.
Maar niets is minder waar! Lang leve het internet. Draai
geen minuut langer met je vingers en doorblader de
FORUM en haar voorgaande edities online op:

WWW.POLITEIA-GENT.BE

Krijg je maar niet genoeg van Politeia's reilen en zeilen?
Check dan ook zeker: 

POLITEIA_GENT

POLITEIA ONLINE
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Ram (21/03-19/04)

'Go hard or go home!' En jij blijft helaas thuis deze zomer. Terwijl iedereen
aan het chillen is op het strand ben jij on the grind om een stevig loon
binnen te halen. We zullen zien wie het laatst lacht wanneer jij zorgeloos al
die plateaus kan betalen in de Twitch. Probeer tussen het werk door toch
eens een festival of een uitstap mee te pikken. Geld moet namelijk ook
uitgegeven worden.

Stier (20/04-20/05)

Zowel op school als in je privéleven is het even heel druk geweest. De
warmte die je het afgelopen semester vooral figuurlijk gevoeld hebt, ga je
nu letterlijk gaan opzoeken. Geen betere plek om de warmte op te zoeken
dan in het zuiden van Italië…. in het warme Napels (en dat komt niet door
de Vesuvius die nabij gelegen is). Deze mooie stad is een ideale plek om
even op adem te komen en te reflecteren over het afgelopen schooljaar. 

Tweelingen (21/05-20/06)

Deze zomer wil je het eens anders aanpakken dan normaal. Vaak zijn je
zomers gevuld met leuke citytrips of een leuke vakantie met je familie. Nu
is het tijd om het avontuur op te zoeken door een epische roadtrip te
maken met al je vrienden. Je hebt omwille van de drukte doorheen het jaar
iets minder tijd gehad om je vrienden te zien. Hierdoor kan je deze
vakantie met hen goed vullen met alle epische verhalen die je beleefd hebt. 

Kreeft (21/06-22/07)

Je hebt een geweldige tijd in het studentenleven, maar je bent ook heel
graag thuis. Je bent altijd wel in de nacht te vinden, maar bent ook toe aan
rust. Je papa en mama zien doet je altijd goed. Daarom ga je in de zomer
met de hele familie naar Centerparcs in Lommel om weer voor een lange
tijd samen te zijn en te genieten van familiepret.

HOROSCOOP 
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Leeuw (23/07-22/08)

Voor jou stopt het studentenleven niet in de zomer. Jij blijft gezellig op kot
tijdens de zomerse maanden. Je voelt je hier op je gemak, dus waarom
weggaan? En wat zou het studentenleven zijn zonder te feesten?
Inderdaad, niks! Gelukkig heeft Gent genoeg festiviteiten te bieden in de
zomer. We weten allemaal dat jij de Gentse feesten helemaal op stelten
gaat zetten. Zorg er wel voor dat je alleen in juli in Gent blijft. In augustus
zit niemand graag in Gent. 

Maagd (23/08-22/09)

Jij bent on top on the world! We kunnen toch wel concluderen dat 2023 voor
jou een topjaar is tot nu toe. En waarom stoppen in de zomer? Je gaat
jezelf letterlijk verplaatsen naar de top van de bergen in Genève in
Zwitserland. Deze hoogstaande locatie is de enige vakantiebestemming die
echt bij je positieve mindset past. Een leuke wandeling doorheen de
bergen of een chille namiddag bij het meer Lac Léman, zijn ideaal om na te
denken over hoe je de tweede helft van 2023 nóg beter gaat maken!

Weegschaal (23/09-22/10)

Jij daar, ik zie het wel! Je zit op een kruispunt in je leven. Veel keuzes die je
moet maken. Het leven zegt dat je vooruit moet, maar toch kan je niets
anders doen dan blijven staan. Het beste is dan ook dat je je letterlijk gaat
verplaatsen. Om alle antwoorden te krijgen op je levensvragen raad ik je
aan om op sprituele reis naar Bali te gaan. Een massage daar kan
wonderen doen!

Schorpioen (23/10-21/11)

Voor jou staat een ideale zomer gelijk aan nieuwe dingen ontdekken. Je
nieuwsgierigheid naar het onbekende uit zich ook in hoe je je vakantie
plant. Een reis moet niet per se op één plaats zijn. Daarom trek je
doorheen heel Canada! Dit land is voor jou volledig onbekend. Je bent
helemaal klaar om de mooie natuur en cultuur daar te ontdekken. En pas
op. Wie weet ontdek je op je tocht doorheen het land wel een verloren
familielid…. van een ontdekking gesproken!
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Boogschutter (22/11-21/12)

Jij hebt het licht gezien! Dit academiejaar heb je jezelf volledig gevonden.
Hier mag je ook best trots op zijn. Nu je volledig op je gemak bent, ben je
ook klaar om memorabele herinneringen te maken op reis. Zoals je het
licht bij jezelf hebt gezien dit jaar, ga je ook doorheen Scandinavië het
noorderlicht zien. De mensen daar zijn het gelukkigst. Je gaat je er dus
heel snel thuisvoelen en wie weet zelfs nieuwe vrienden maken!

Steenbok (22/12-19/01)

Voor de meeste geld graaiende studenten betekent de zomer werken en
vooral EINDELIJK een keer op vakantie gaan. Voor jou is dit natuurlijk niet
aan de orde. Jij hebt al een wereldexpeditie gedaan doorheen het
academiejaar! Deze zomer zal alle andere tripjes overtreffen, want je gaat
met een luxueus vliegtuig naar het verre Tokyo. Veel plezier met je te
verdiepen in de cultuur van stokjes en automaten!

Waterman (20/01-18/02)

Als waterman is er maar één plek waar je je echt thuisvoelt en dat is
natuurlijk DE ZEE. Gelukkig hebben we in het mooie België onze prachtige
Vlaamse kust waar je tot rust kan komen. In het tweede semester ben je
niet veel thuis geweest. Daarom is een rustig uitje naar de zee ideaal om
weer het gevoel met je omgeving terug te vinden. P.S. Probeer niet verliefd
te worden op een stoere redder die daar rondloopt. 

Vissen (19/02-20/03)

Doorheen het academiejaar ben je al veel uitgeweest, maar je krijgt er
maar niet genoeg van. Jij bent 24/7 het feestbeest en daarom trek je naar dé
feeststad van Duitsland… Hamburg! Deze vakantie zal gevuld worden met
talrijke kroegentochten en culturele feestjes tot in de late uurtjes.
Daarnaast zal een Duitse braadworst je ook zeker smaken!

Door Hendrik van Kerckhoven 
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ZEVEN ZONNEN ZIJN ZOEK
Een zomer zonder zon, daar wordt niemand gelukkig van. Vind hier
beneden alvast de zeven zonnen verstopt in de vorige edities van
FORUM, en start jouw zomer met de nodige vitamine D!

Door merel antierens
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Wie mag er geen lid worden van de boekenclub?

Wie maakt muziek en lust geen vlees?

Waarom kan Barbie geen kinderen hebben?

Het heeft 100 ogen en 2 tanden, wat is het?

Wat maakt een gerecht altijd lekkerder voor Freddie?

Wat zwemt en is Happy?

Dirk, kan jij met de kaart betalen?

Het is rood en het bokst, wat is het?

          Boekhouders 

 
          Veggie Penxten 

          Ken zit steeds in een andere doos 

 
          Een bus vol bejaarden 

          Meer curry

          Forel Williams

          Neen Johnny Cash 

          The Red Hot Chili Meppers 

Door Megan Van Assche

MOPPEN MET MEGAN
De zomer komt dichterbij en wie geniet nu niet eens van een glaasje wijn
en een goede portie mopjes en raadseltjes. Sommige zijn al wat grappiger
dan andere, maar dit kan ook aan jou liggen die de 'Clooney' snapt. Ik
wens je veel leesplezier en gelach toe!
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