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Sla de
(sneeuw)bal niet

mis dit jaar en
ontdek de

belangrijkste 'do's
& dont's van

kerstcadeaus'!

Blokken aan de
feesttafel, hoe zit
dat eigenlijk? Je

studiebegeleiders
delen hun tips!



De bladeren zijn intussen van de bomen aan het vallen, de
sjaals en mutsen van onder het stof gehaald en een
aanzienlijke hoeveelheid thee, koffie of chocomelk is
gehamsterd. De dagen zijn weer wat korter en de
kerstkriebels (of examenkriebels, 't is maar hoe je het
bekijkt) gieren door je lijf. 

Ik ga eerlijk zijn, ik ben ontzettend fan van de
winterperiode en de gezelligheid die deze met zich
meebrengt. Ook ben ik mij er zeker van bewust dat we ons
nog maar in het midden van november bevinden, en de
échte winter nog even op zich zal laten wachten. Maar zeg
nu zelf, het is toch nooit te vroeg om het idyllische
wintergevoel aan te smeren aan de mensen die hier totaal
geen zin in hebben? 

We zijn allemaal welbekend met het concept 'winterdip',
en ik ga nog eens eerlijk met jullie zijn, het leven is nu
eenmaal niet die utopie waar wij halsstarrig naar streven.
Bijgevolg is het hebben van een dipje in de winter haast
onvermijdelijk. Gelukkig staat FORUM, ook op deze
momenten, weer voor je klaar! Waar houden onze proffen
zich eigenlijk mee bezig na week 12? Is het weer tijd voor
de studenten om het Gravensteen te bezetten? En hoe zit
dat nu met dat WK in Qatar? Je ontdekt dit, en nog veel
meer, in deze 'Winterdip?'. Veel leesplezier!

Marieke Cox
FORUM Politeia 2022-2023

P.S. Lees ook deze FORUM, net zoals de vorige edities, in kleur op
politeia.be . 
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Gegroet liefste schattennnnnn

Wanneer jullie dit lezen is het al lesweek acht (ongeveer, ja toch he? Kan ik nog tellen?). Wat
een gekte. Het leek wel gisteren dat ik nog zorgeloos in het zonnetje pakjes uitdeelde in de
buitenwijken van Gent (ja, in ieder tekstje komt een verwijzing naar mijn postbode-era, ik heb
geen andere identiteit). Ondertussen is het semester geëvolueerd, hebben we een hittegolf
gehad in oktober en moet ik dringend beginnen aan mijn thesis (jij ook, begin aan je
schoolwerk, hop hop). 

In een ideale wereld maak ik hier een motivationele tekst van met enkele grappige
verwijzingen naar de actualiteit, maar de realiteit is echter helaas dat ik mijn readers nog moet
gaan printen, mijn lessen nog moet kijken en het nieuws al in geen maanden meer heb gezien. 

Oké, maar nu genoeg met die depressiviteit. Laten we vooral even vooruit kijken. November is
opnieuw begonnen en het is tijd om die dikke kerstsokken weer boven te halen, warme
chocomelkjes te drinken en te kou te verdrijven door dichter bij elkaar te kruipen. Binnenkort
komt ook mijn 'Spotify Wrapped' er weer aan (welk baggerlied zou ik dit jaar weer iets te veel
geluisterd hebben? Ik moet toegeven dat Niels Destadsbader hoogstwaarschijnlijk ergens in
mijn top 10 verschijnt). De naderende winter is voor mij ook een tijd van relativeren. Ja, die
thesis gaat zichzelf niet schrijven, nee, de fitness gaat zich niet tot bij mij verplaatsen en nee,
niemand gaat weten (of caren) dat ik stiekem toch wel graag naar Niels Destadsbader luister.
Maar hé, ik heb er dan toch weer een magische eerste zeven weken opzitten vol nieuwe en
oude vriendjes. Er werd nieuwe (Politeia-)geschiedenis geschreven en daar wordt nog iedere
dag verder aan geschreven. 

Met een gelukzalige glimlach, terwijl ik mezelf gelukkig prijs dat ik dit allemaal mag
meemaken, leg ik nu mijn pen neer en neem ik mijn boeken erbij. Want zeg nu zelf, wat werkt
motiverender dan good old-fashioned melodramatisch geluk?

Senior out
Elke Daemen- praeses Politeia 2022-2023

Woordje van de praeses
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Het avondlicht is uitgedoofd
De zon maakt plaats voor grijze buien

Ons lijf is van zijn shirt beroofd
En ingeruild voor wollen truien



Met muts en sjaal en lange jas

Spoedt de mens zich over straten
Doelgericht langs sneeuw en plas
Omgeving nauwelijks in de gaten



De fietser moet weer tijdelijk

Door weer en wind de kou trotseren
Totdat hij onvermijdelijk

Zich crashgewijs weer zal blesseren



De mensheid lijkt weer immer zuur
Ons vader valt niet te genieten

Hij zag zijn energiefactuur
Tot ongekende hoogten schieten



De veel te late dageraad

Doet ons gemoed overkoken
Het goed humeur houdt winterslaap

De winterdip is aangebroken

 D
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"De blokperiode van het eerste semester
vond ik als student (en nu nog steeds) de
allergezelligste periode van het jaar. De
feesten combineren met studeren is
voor mij evident. Maak gewoon je
bureau/slaapkamer/blokruimte
winterfeestenproof: versier alles met
slingers, kerstballen (allemaal heel
goedkoop in de kringwinkels te vinden)
en eventueel een boompje. Groene
planten hebben bovendien een positief
effect op je concentratie! Win-win! Hang
ook alle lichtjes op die je kan vinden
(LED verbruikt niet zo veel). Ik versier
mijn huis al in november, want uit
onderzoek blijkt dat de kerstsfeer een
positieve impact heeft op je
gemoedstoestand. En een beetje extra
vrolijkheid kan iedereen gebruiken
tijdens de blok! Succes, en stuur ons
gerust een foto op Instagram van jouw
(feestenproof)-blokruimte! Voor wie ons
nog niet volgt: studiebegeleiders.psw,
we steken je daar ook een hart onder de
riem, voor wanneer het effect van de
feestversiering uitgewerkt is."




Met de examens in het vizier is studeren tijdens de feestdagen
noodzakelijk geworden. De stress stapelt zich tien keer sneller op dan die
cadeautjes onder de kerstboom, en zeg nu zelf, daar wordt toch niemand
gelukkig van. Toch zijn er nog steeds zekerheden in het leven, zoals ons
monitoraat dat weer paraat staat voor haar studenten! Zij vertellen je wat
volgens hen de beste manieren zijn om de blok en de feestdagen te
combineren, zodat je toch uit beide het meeste kan halen.

"De feestdagen combineren met de
blok is zoals kerstcadeautjes: een
beetje geven en (in ontvangst) nemen!
Je helemaal geven bij je geplande
blokmomenten, genoeg ontspanning
nemen en ten volle genieten op de
rustmomenten.

En waarom de cadeautjes niet
inpakken in oud krantenpapier van
alle gevolgde actua? Of in plaats van je
kapoenennieuwjaarsbrief kan je dit
jaar aan je oma vertellen over de
verschillende dimensies van macht :). 

Vergeet vooral ook niet dat je niet
alleen bent en altijd bij ons terecht
kan. Wij steken jullie graag een hart
onder de studieriem!"
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"Moeilijk, die eerste blokperiode!
Iedereen geniet van de gezelligheid,
de familiefeesten en de lekkere
maaltijden (en vergeet ook de
cadeautjes niet), maar toch blijven die
aankomende examens ook door je
hoofd spoken.
 
Ik zou zeggen: maak creatief gebruik
van de combinatie! Zing je lesstof op
de tonen van All I want for Christmas
– je onthoudt het gegarandeerd, tot
vervelens toe, jarenlang. Hang je flash
cards in de kerstboom of schrijf
kerstkaartjes aan de proffen waarin je
een concept uitlegt. Valt ons
kerstfeest eigenlijk te beschouwen als
een sociaal construct? Stof tot
nadenken!

Maar het allerbelangrijkst: vergeet
niet te genieten van een zalig
kerstfeest en een vrolijk nieuwjaar!"

"Studeren in de feestperiode is
natuurlijk een evenwichtsoefening.
Vooral belangrijk: keuzes maken. En
daar dan vol voor gaan.

Moet je wel naar dat feestje van je
verre oom of tante mee? Moet je de
hele avond blijven napraten na een
etentje, of kan je je terugtrekken om
wat verder te studeren?

Maar evengoed: moet ik echt alles
afzeggen? Is het niet oké om ook eens
een ‘echt’ feestje te hebben waar je
niet aan studeren moet denken? Mag
je niet eens uitslapen na een drukke
dag?

Studeren tijdens de feestperiode is
nog meer dan anders plannen: wat
zijn mijn prioriteiten en wat kan ik me
permitteren? Maar het is ook:
genieten van de sfeer en gezelligheid
zonder je schuldig te moeten voelen.
Geniet er allemaal van!"
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Het nieuwe academiejaar is volop
bezig. Dat betekent niet enkel
nieuwe proffen, lessen en
vrienden, maar ook nieuwe films
en series op de
streamingplatformen. Zo bracht
Streamz de melodramatische serie
'2DEZIT' uit. Een serie die al snel
werd vergeleken met
succesreeksen als de HBO-serie
'Euphoria' en Netflix-reeks 'Sex
Education'. 

Hoe '2DEZIT' het negatieve beeldHoe '2DEZIT' het negatieve beeld
rond studentenverenigingen blijftrond studentenverenigingen blijft

aanwakkerenaanwakkeren

Zo komt ook de fictieve
studentenvereniging ‘Virtus’ aan bod.
Op een dag ziet Lucas een
promovideo om zich te laten dopen bij
die vereniging en probeert hij zijn
vriendin Lotte, die toch een beetje
sceptisch is over dat dopen, te
overtuigen. Toch lukt het hem om
Lotte te overhalen en gaan ze samen
naar de doop.

Zo volgen we Lotte, een
eerstejaarsstudente
communicatiewetenschappen aan de
UAntwerpen, die samen met haar
highschoollover Lucas wil genieten
van het studentenleven. Ook haar
kotgenoten, zoals de openminded
Noor, de stoere Niko, de wat naïeve,
onzekere Cem en de directe Amy
nemen Lotte mee op wilde en lange
avonden.

2DEZIT haalt verschillende thema’s
zoals liefde, seks, drugs en
vriendschap aan, en probeert zo op
een toch wel overdreven manier weer
te geven hoe het studentenleven
eruitziet. 

Streamz
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Streamz

Op de dag van de doop zien we dat
Lotte en Lucas samen met alle
toekomstige schachten een
mensonterend nummer op hun
voorhoofd hebben. Vervolgens
stappen ze samen een gebouw binnen
waar de doop zal plaatsvinden. Ze
moeten allemaal op hun knieën zitten
met het hoofd naar de grond gericht,
terwijl de omringende leden van Virtus
op hun beginnen schreeuwen en hen
bekogelen met water, bloem en
andere vuiligheid. Aan de blik van
Lotte kun je duidelijk zien dat ze
angstig is en dat het niet haar ding is.
Ook haar vriend Lucas merkt dat op.
Als kers op de taart wordt Lotte ook
nog eens betast aan haar borsten door
Virtuslid Maarten, waardoor haar zin
om verder te gaan met de doop
volledig verdwijnt. Lotte meldt dit bij
haar vriend, waardoor er een discussie
ontstaat tussen Lucas en Maarten.
Gelukkig besluit de praeses op dat
moment dat Maarten zijn lint moet
indienen en de doop moet verlaten.
Ook Lotte besluit om de doop niet af te
maken, voor haar blijft er enkel een
slechte ervaring over.

Zowel in Antwerpen, waar de serie
zich afspeelt, als in Gent heb je veel
studentenverenigingen die elk hun
eigen identiteit hebben. Net als elk
individu is ook elke
studentenvereniging uniek. Zo heb je
in Gent verenigingen die wel nog
dopen en verenigingen die geen doop
meer organiseren, verenigingen die
nog veel nadruk leggen op drinken en
verenigingen die meer de nadruk
leggen op literatuur en cultuur.

Hoewel het aanbod aan de
verschillende soorten verenigingen erg
groot is, wordt dat verenigingsleven
meestal in een slecht daglicht gezet
door de media. In het nieuws worden
meestal sensationele en tragische
verhalen gedeeld over dopen, zoals
het verhaal van Sanda Dia. De ernst
van die situatie valt zeker niet te
onderschatten, maar als een serie
zoals 2DEZIT het verenigingsleven wil
representeren, moeten ze dat niet
doen volgens het vertekende beeld dat
mensen hebben over het
verenigingsleven, maar volgens hoe
het in werkelijkheid is. Als een
vereniging een doop organiseert, is
dat om een eenheid te creëren, zonder
dat daar verder ongewenste taferelen
aan te pas komen. Helaas zijn er
uitzonderingen waarbij de regels rond
dopen niet nageleefd worden, maar
dat zou niemand mogen weerhouden
om zich bij een vereniging aan te
sluiten.

Seizoen 1 van 2DEZIT is nu te
bekijken via Streamz.

Door Senne Camp
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Sporten. Door te sporten zal je het snel terug warm krijgen, misschien zelfs té warm! Trek gewoon je beste
schoenen aan en ga erop uit in de straten, spring op je fiets en fiets de bergen van Gent een paar keer op
(oké dat begint toch al heel zwaar te worden) of maak gebruik van gratis initiatielessen in fitnessen en
andere sportfaciliteiten. Een extra tip: de UGent biedt ook veel sportactiviteiten aan, en dit aan een zeer
laag tarief. Zoek dus zeker eens op ‘UGent sportactiviteiten’, misschien staat er iets tussen wat je leuk lijkt!

Heel erg hand in hand, maar daarom niet hetzelfde: dans af en toe op kot! Zet je favoriete nummer op, doe
de gordijnen dicht en leef je uit! Het is niet alleen erg verwarmend, het is ook heel leuk en kan je de boost
geven om je terug met nieuwe energie achter je boeken te zetten. De Ganzenpas van Samson en Gert,
headbangen op metal, dirigeren op klassieke muziek, het kan allemaal!

Studeren in de bib. Niet alleen wordt het daar sowieso al warm gestookt, er komt ook genoeg volk naar de
bib om de temperaturen daar goed hoog te houden. Daarnaast zal al dit volk ook voor peer pressure zorgen
zodat je die laatste deadline met gemak kan halen! Geen taken te doen? Ga eens op zoek in de bib naar een
interessant boek, er staan er echt veel!

Zoek een partner! Misschien wat melig, maar af en toe een knuffel of gezellig samen onder de wol is erg
verwarmend en dus energiebesparend! Ga gewoon lekker dicht tegen elkaar zitten en je hebt al geen
verwarming meer nodig! Extra: je kan ook eens een date doen met wat alcohol zoals een fles wijn of
champagne, want ook alcohol doet je warmer aanvoelen!

Niet ideaal, maar ook gewoon een mogelijkheid. Als je geen partner hebt werkt de laatste zin van mijn tip
ook nog relatief goed: alcohol drinken en feesten! Hoeveel keer ik al badend in het zweet uit de Twitch ben
gekomen is werkelijk ontelbaar. Extra tip: op de kringavonden van Politeia op dinsdagavond in de Twitch zijn
pintjes en shotjes tequila doorgaans maar €2!

Geen fan van de bib? Nog een tip om het warm te krijgen: stel je deadlines zo lang mogelijk uit. Wanneer ik
erachter kom dat ik een taak de dag erop moet inleveren breekt het angstzweet me al uit en krijg ik het echt
heel warm, dus super effectief! Doe dit wel alsjeblieft niet met bachelorproeven of thesissen want hiervoor
ben ik niet verantwoordelijk!

 Laatste tip: wist je dat je met je Politeia-lidkaart meer dan 50 procent korting krijgt op zwart- witprints in
de Topcopy? Als je snel wil verwarmen kan je dus voor een appel en een ei wat kopieerblaadjes gaan halen,
en die kan je dan op kot verbranden tot een gezellig kampvuurtje dat ook nog eens veel warmte geeft. Tip:
niet doen.

We hebben het allemaal gehoord. Gasprijzen, energieprijzen, ze stijgen allemaal tot ongeziene hoogte.
Tot dusver was het nog warm genoeg, maar met de koude wintermaanden in het vooruitzicht moeten
we misschien wel eens op zoek naar alternatieve, goedkope manieren om ons warm te houden. Ik zal je
hieronder zeven alternatieve en minder alternatieve tips geven over hoe je het toch warm kan houden
deze winter. Let op: niet alles is even efficiënt.

Je ziet het allemaal, genoeg manieren om je komende winter warm te houden! Veel succes ermee!

Hoe houd je jezelf warm deze winter?

Door Jeroen Thielens
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Awel, ik ook niet. Het is te zeggen, in mezelf herken
ik die persoon allerminst. Niet dat ik het niet graag
zo zou willen, integendeel. Het gebalanceerde leven
waar uitstelgedrag geen thuis vindt, is en blijft het
ideaalbeeld waar ik naar streef. Toch neigt dit
voorlopig eerder naar een waanbeeld.  

Door het uitstellen van alle relevante zaken komt er
natuurlijk wel voldoende tijd vrij die ik kan besteden
aan het filosoferen over waar deze uitstelziekte
vandaan komt. Ten eerste komt het zeker niet door
het feit dat ik hou van de adrenaline die door je lijf
ruist wanneer je dingen toch nog binnen de tijd
probeert af te ronden. Sterker nog, ik heb een
pesthekel aan stress, mij haasten en schrijven
tegen de klok. Ten tweede komt het ook niet door
het feit dat ik ‘geen tijd’ heb. Ik geloof sowieso niet
in geen tijd hebben, wel in geen tijd maken. Wanneer
ik al mijn to do’s direct zou uitvoeren tussen andere
activiteiten door, zou daar rationeel gezien een druk
maar zeer haalbaar schema moeten uitkomen. Ten
derde, ben ik een ramp in plannen? Verre van. Ik ben
meester in het maken van gedetailleerde
planningen van uur tot uur (dan heb ik het echt over
kleurcodes, een papieren agenda, uur per uur
opschrijven wat de dag inhoudt enzovoort), om deze
planning daarna totaal niet te volgen. 

Voeg daar nog bij dat ik een extreme perfectionist
ben en ik er niet tegen kan wanneer dingen maar
half, of zelfs 90% in orde zijn, en er blijft in mijn hele
persoonlijkheid weinig rationaliteit meer over. 

Ken je die student...

De enige mogelijke verklaring die ik kan bedenken
voor dit hardnekkige beest dat uitstelgedrag heet, is
het feit dat ik nog nooit echt tegen de lamp ben
gelopen. Natuurlijk ben ik als ervaren uitsteller al
ooit dingen uit het oog verloren, maar grote
onuitwisbare fouten zijn er nog niet uit
voortgevloeid. Want daar komt het: ondanks mijn
haat voor stress, pusht dit mij toch om als een gek
dingen in een razend tempo en op korte tijd voor
elkaar te krijgen. 

Heb ik al ooit een heel vak tijdens de examens op 1,5
dag zonder pauze geleerd terwijl ik er vijf dagen
voor had omdat ik alles had uitgesteld? Absoluut.
Heb ik daar op dat moment gigantische spijt van?
Wees maar zeker. Heeft me dat genoeg doen lijden
zodat ik het nooit meer opnieuw zou doen? In geen
geval. Toch, voor dat ik verval in een eindeloos
geklaag, wil ik vermelden dat ik vaak genoeg
verkondig dat ik mijn leven ga beteren (en daar ook
oprecht in geloof). Hoop doet leven om uitstelgedrag
geen kans meer te geven. Om dit te illustreren sluit
ik dan ook graag af met een positieve noot. De
deadline voor het opsturen van dit artikel was 7
november om 23u59, en ik heb het ingediend op 7
november om 16u26. Ja, je leest het goed. Meer dan
ZEVEN HELE UREN op voorhand. Om de bestemming
‘uitstelloos leven’ te halen, is er voor mij  nog een
lange weg te gaan, maar bij deze zijn de eerste
stapjes gezet! Nu ga ik verder met de rest van mijn
ellenlange to-dolijst. Alhoewel, te veel progressie
ineens is ook niet gezond, ik kan die lijst nog best
wel een weekje uitstellen ;).

...die vanaf eind september meteen vol goesting al zijn/haar
taken, lessen, bachelor- of masterproeven aanvangt op zo
een manier dat al het werk gelijkmatig verdeeld is waardoor
stress de kans niet krijgt om zich aan te dienen?  

Door Sophie Dedroog9



OPINIE OPINIE OPINIE OPINIE OPINIE

OPINIE OPINIE OPINIE OPINIE OPINIE
De laatste weken duiken er meer en meer acties op van 'klimaatactivisten' die zichzelf vastlijmen
aan schilderijen, tafels of aan de openbare weg. Dit doen ze om aandacht te vragen voor de
klimaatproblematiek in de wereld.  De meeste acties gaan uit van een groep genaamd 'Just Stop
Oil'. Vaak blijft het niet bij vastlijmen alleen, dikwijls bekladden ze ook schilderijen die tot ons
cultureel erfgoed behoren. Kunnen we hen nog klimaatactivisten noemen of is dit simpelweg
terrorisme?

Klimaatactivisten of terroristen?Klimaatactivisten of terroristen?

Iedereen weet dat er een grote
klimaatproblematiek is en dat daar iets aan
gedaan moet worden. Veel landen proberen hier
dan ook effectief iets aan te doen. Maar volgens
heel wat mensen doen landen niet genoeg en
moet er actie worden gevoerd. Zolang de acties
die ze doen vreedzaam zijn, heb ik alle respect
en begrip voor deze mensen, want er moet zeker
iets aan ons klimaat gedaan worden. Maar vanaf
dat dat vreedzaam actievoeren verandert in
actievoeren waarbij je onschuldige mensen of
objecten schaadt, of zelfs hun bestaan in gevaar
brengt, verdwijnt mijn respect en begrip als
sneeuw voor de zon. 

Dit soort acties komen meer en meer voor en zijn
voor mij ontoelaatbaar. Ik vraag mij namelijk af
wat een schilderij van Van Gogh of een
programma van RTL 4, die u overigens zelf
uitnodigt om over de klimaatproblematiek te
praten, u misdaan heeft. Ook vraag ik mij af hoe
het bekladden van een Rolexwinkel door 'Just
Stop Oil' het klimaat gaat redden. Het ergste van
al is dat deze acties vaak verder gaan dan alleen
het beschadigen van objecten. In sommige
gevallen brengen ze effectief hun eigen leven in
gevaar samen met dat van anderen. 

Zo probeerden deze klimaatactivisten op 3 juli
het circuit van Silverstone in het Verenigd
Koninkrijk te betreden tijdens een F1-race. Ook

OPINIE OPIN

OPINIE OPIN

liep er een klimaatactivist bij de Ronde van
Vlaanderen over de eindmeet net voor de
coureurs aankwamen. Dit zijn acties die
oprecht heel zware gevolgen kunnen hebben,
maar daar trekken die zogenaamde
klimaatactivisten zich helemaal niets van aan.

Persoonlijk vind ik dat personen die
actievoeren tegen om het eender wat en
daarmee zowel materiële, als fysieke, als
mentale schade kunnen aanbrengen bij
onschuldige mensen of objecten,  hier zwaar
gestraft voor moeten worden. Op dit moment
gaan ze er nog veel te vaak vanuit dat ze er met
een blaam vanaf gaan komen. Zoals de activist
die zich vastlijmde aan een tafel tijdens een
televisieprogramma in Nederland, en die
verbaasd was dat de rechter hem niet zomaar
vrijuit liet gaan, want dat was bij al zijn eerdere
acties wel gebeurd. 

Dat er iets aan het klimaat gedaan moet
worden, daar ben ik mee akkoord. En dat er
voor het klimaat actiegevoerd wordt, daar heb
ik alle respect voor. Maar de golf van niet-
vreedzame klimaatacties moet stoppen voordat
de ernstige gevolgen realiteit worden. Iedere
persoon die geeft om het klimaat zou dan ook
deze acties moeten veroordelen, want met dit
soort acties help je simpelweg niemand.

Door Kobe VercoutereDoor Kobe VercoutereOPIN
OPIN

OPINI
OPINI

OPINIE
OPINIE

E OPINIE OPINIE OPINI

E OPINIE OPINIE OPINI
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Het leven na week 12

Prof. Bram Verschuere
INLEIDING BESTUURSKUNDE
"Er zijn 52 weken in een jaar, dat
weten jullie. Van die 52 zijn er 4
weken waarin ik absoluut niet werk:
een week in de kerstperiode, en drie
weken in de zomer. De andere weken
zien er in grote lijnen hetzelfde uit,
met een zeer divers takenpakket.
Onderwijs is daar een deel van:
lessen voorbereiden en geven,
masterproefstudenten begeleiden,
examens afnemen, … Maar ik ben als
prof ook actief op het vlak van
onderzoek: projecten leiden,
doctoraatsstudenten begeleiden,
lezen en schrijven, samenwerken met
binnen- en buitenlandse collega's, ...
En als vakgroepvoorzitter neem ik
ook managementtaken op, wat met
veel overleg gepaard gaat. Dus
eigenlijk zien mijn werkweken er
allemaal hetzelfde uit: een mix van
het bovenstaande. Met in de
lesweken iets meer aandacht voor het
onderwijs, en in de andere weken iets
meer aandacht voor het onderzoek."

De laatste les; die ene slide met als titel 'Het examen' wordt op je
afgeschoten, een aantal zweetdruppels vormen zich onder je oksel en je
bloeddruk stijgt aanzienlijk. Les 12 zit erop en jij mag stevig aan het
blokken gaan. Maar waar houden onze proffen zich eigenlijk mee bezig
tijdens deze door studenten gevreesde blokperiode? 

Prof. Tom Verhelst
WERKCOLLEGE POLITIEKE
WETENSCHAPPEN
"Toegegeven, het klinkt misschien als
de slogan van een doorsnee
partijcongres, maar de examenperiode
staat voor mij in het teken van
‘voorbereiden en verdiepen’. Wanneer
de studenten zich over hun cursussen
buigen, doe ik zowat hetzelfde. De
examenperiode is immers het
uitgelezen moment om de lessen van
het volgend semester voor te bereiden.
Daartoe behoort ook die
noodzakelijke update van de cursus
waarvoor in coronatijd helaas vaak de
tijd ontbrak. Daarnaast werk ik ook
aan eigen onderzoek. Enkele lesvrije
weken stellen me dan in staat om mij
nog net wat grondiger in dat
onderzoek te verdiepen. Dat betekent
niet alleen veel lezen en schrijven,
maar ook veldwerk verrichten en
boeiende interviews afnemen. En last
but not least: specifiek voor deze
examenperiode staat het schilderen
van de slaapkamers van mijn dochters
met stip in mijn agenda genoteerd.
Het wordt dus hopelijk op allerlei
vlakken een uitdagende en
productieve periode."11



Prof. Liselot Hudders
CONSUMENTENGEDRAG
“Tijdens de lesvrije periodes maak ik
eerst en vooral tijd vrij voor
onderzoek. Ik begeleid niet alleen het
onderzoek van verschillende
doctoraatsstudenten, maar ik ga ook
zelf data verzamelen. Die data moet
dan uiteraard ook nog geanalyseerd
worden en uitgeschreven in een
wetenschappelijk artikel. Tijdens
lesvrije weken maak ik ook tijd om
mijn onderzoek te presenteren op
wetenschappelijke conferenties en
samenwerkingen uit te bouwen met
internationale collega’s. Daarnaast
schrijf ik ook nieuwe projecten uit en
verdiep me in de nieuwste literatuur.
Het is heel leuk en belangrijk even tijd
vrij te kunnen maken om te lezen. Het
geeft inspiratie voor nieuwe studies en
voor mijn lessen. Naast het onderzoek
doe ik ook heel wat dienstverlening, ik
zetel in raden, ben Associate Editor
voor twee tijdschriften en review ook
heel regelmatig voor verschillende
tijdschriften en conferenties.
Daarnaast maak ik tijd voor het
opstellen en verbeteren van examens
en het voorbereiden van nieuwe
lessen. En uiteraard neem ik tijdens de
lesvrije periode ook wat verlof zodat ik
wat tijd vrij heb voor mijn gezin,
familie en vrienden en met volle moed
aan het nieuwe semester kan
beginnen.”

Prof. Mieke Van Houtte
SOCIOLOGISCHE
BENADERINGSWIJZEN
"De opdracht van een prof omvat drie
componenten: onderwijs, onderzoek
en dienstverlening (o.a. allerlei raden
en commissies op vakgroep, facultair
en universitair niveau). Alle
momenten van het jaar waarop een
prof niet concreet met onderwijs bezig
is, is hij/zij dus bezig met onderzoek
en dienstverlening. Voor de meeste
proffen beslaat onderwijs zo’n 50%
van zijn/haar tijd."

Prof. Herwig Reynaert
INTERNE BELGISCHE POLITIEK
"Na week 12 begint uiteraard de
voorbereiding op de examens en de
lessen voor het tweede semester.
Bovendien blijven een aantal
vergaderingen gewoon verder lopen.
Gelukkig komt er wel net iets meer
tijd vrij om wat extra te focussen op
het onderzoek waarmee ik bezig ben.
Dit kan gaan over het verder inlezen
in een thematiek maar evenzeer kan
het bestaan uit het uitschrijven van
artikels, hoofdstukken in een boek,…
Vaak is het ook een moment bij
uitstek om actief deel te nemen aan
een binnenlands of buitenlands
congres. Het is dus absoluut niet zo
dat we met de vingers zitten te
draaien tot het volgende semester van
start gaat…"
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In de derde bachelor, major Nationale Politiek, gaat elke student een heel semester op stage. Heftig!
Ineens ga je van een hele week in de les, naar een hele week op het werk. Maar, wat doe je zoal als
stagiair Politieke Wetenschappen? Moeten stagiairs echt de hele dag door de koffie halen? We vroegen
het aan Jarne, Valentijn en Ian: drie studenten die momenteel op stage zijn in de politiek.

Ian: Toen ik ging eten in de cafetaria van het Vlaams
Parlement stond Jos D’Haese, die met zijn Tiktoks van de
PVDA, voor mij in de rij. Ik vraag mij tot op de dag van
vandaag nog steeds af wat de pincode van zijn bankkaart
zou zijn. Aan de mensen die geïnteresseerd zouden zijn in
het eetpatroon van Jos D’Haese, hij nam de vegetarische
balletjes.

Heb je  een ander leuk verhaal voor de FORUM-lezers?
Jarne: Klokslag twaalf uur haasten alle hongere magen
van het Vlaams Parlement zich naar de zesde verdieping,
om dan haast kwijlend naar het prikbord met daarop het
menu van de dag te staren. De cafetaria is, naast een plek
waar je kan lunchen, ook een gezellige
ontmoetingsplaats. Minister, parlementair, militaire
politie, serveuse… iedereen is er gelijk. In de cafetaria
gebeuren dan ook de meest onverwachte ontmoetingen.
Ik kwam onverwachts mijn leerkracht godsdienst uit het
middelbaar tegen, hij had blijkbaar een carrièreswitch
naar de politiek gemaakt.

Zou je studenten aanraden om op stage te gaan?
Valentijn: Zeker en vast! Je kan voor het eerst eens echt in
de praktijk zien wat je de afgelopen jaren in de theorie
hebt geleerd. Je komt ook op plaatsen waar je anders niet
meteen komt. Als bonus maak je natuurlijk ook heel wat
contacten die later van pas zouden komen. Er zijn
natuurlijk ook nadelen: zo is het soms moeilijk te
combineren met lessen die op stagedagen vallen, en het 
 combineren met een schakel/voorbereidingsprogramma
is al helemaal moeilijk. Al is het volgen van een stage wel
zeker de moeite waard!
Jarne: Uiteraard! Het is even wennen om na quasi
vastgeroest te zijn aan de aulazitjes ineens alles in
praktijk om te zetten. Er gaat ook wel wat stress mee
gepaard en je hebt uithouding en motivatie nodig. Maar
wat je voor je inzet in de plaats krijgt is het meer dan
waard!
Ian: Zeker! Het is hard werken en weinig slapen, maar de
ervaringen die je opdoet maken dat helemaal goed. En als
extra pluspunt: in januari heb je maar de helft zoveel
examens!

Jullie zien het dus, op stage gaan is wel wat meer dan enkel de koffie halen. Het is een mix van hard werken en
ervaringen opdoen. Dus als je ooit de kans krijgt, ga op stage! Trek naar Wetstraat, of elders in de politiek!

Waar ben jij op stage en wat is je functie?
Jarne: Ik doe stage bij parlementslid Maaike De Vreese van
de N-VA. Mijn takenpakket is heel breed! Ik volg
commissies op, analyseer opiniestukken, verzorg de
sociale media en ga zo maar door! Ik ben dus eigenlijk een
beetje een extra parlementaire medewerker.
Valentijn: Ik loop stage op de studiedienst van de partij
Vooruit, dat doe ik rond het thema 'werk'. Daarnaast ga ik
ook vaak mee naar commissies met een parlementair uit
de fractie en schrijf ik actuele en schriftelijke vragen.
Ian: Ik volg stage bij Stephanie D’Hose, voorzitster van de
Senaat. Mijn taak is om de communicatie op sociale media
mee in goede banen te leiden. Instagram, Tiktok, Facebook
en Twitter zijn mijn dagelijkse bezigheid in het mooiste
gebouw van de Wetstraat. Daarnaast moet ik ook af en toe
eens een persbericht of parlementaire vraag helpen
schrijven.

Wat is het interessantste dat je al hebt meegemaakt?
Valentijn: Op de studiedienst zijn er geregeld
vergaderingen met de voorzitter (nvdr: Conner Rousseau).
Daar wordt gesproken over standpunten en thema’s. Daar
wordt dan over en weer gediscussieerd. Het is natuurlijk
heel interessant om dat allemaal te kunnen volgen en
ideeën te zien groeien doorheen verschillende
vergadersessies.
Ian: Het is misschien niet meteen het interessantste, maar
door mee de sociale media op te volgen merk je wel hoe
toxisch sommige mensen kunnen reageren. Het aantal
haatreacties en scheldpartijen heeft me wel even doen
schrikken. Want het is eigenlijk iets dat niet zou mogen
gebeuren… Politici zijn tenslotte ook maar mensen.

Ben je al bekende mensen tegen het lijf gelopen ?
Valentijn: In het restaurant ben ik al een aantal Vlaamse
ministers of andere kopstukken tegen het lijf gelopen. De
bekendste is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die ik
vaak op het hoofdkantoor en de fractie zie.
Jarne: Ja, en ik kan je alvast zeggen dat politici, waar je al
dan niet naar opkijkt, plots in levenden lijve ontmoeten
iets met je doet. Maar het is me ook opgevallen dat
iedereen die in de Wetstraat rondloopt ook maar een mens
is. We durven vaak vooraanstaande politici overschatten!

Door Ian Lataire
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Discussies met betrekking tot politieke correctheid vinden we terug aan de lopende band, zowel in de media,
als in onze eigen leefwereld, als aan de feesttafel (kwestie van in thema te blijven). Ik ging in gesprek met
Hugo Van Gool, die graag zijn visie deelt over donkere humor in onze samenleving. Hieronder vind je de
hoogtepunten van ons gesprek!

Marieke: “Om te starten in thema
‘Winterdip?’, is de omstreden zwarte-
pietendiscussie allicht een ideaal startpunt
van ons gesprek. Hoe sta jij hier tegenover?”

Hugo: “Ik vind het vooral van beide kanten veel
gezeik over iets wat in de eerste plaats toch een
kinderfeest blijft. Dat zwarte piet racistische
elementen heeft is een feit waar je niet omheen
kan, maar sommigen presenteren zwarte piet
dan weer als iets dat is neergezet geweest door
de duivel. Het is en blijft een kinderfeest, en al
zou zwarte piet een olifant zijn die oranje werd
geverfd, zolang die olifant de kinderen maar
cadeaus geeft, vinden zij het prima.”

Marieke: “Er zijn inderdaad genoeg bewijzen dat
zwarte piet op veel vlakken racistisch is, voor
mij is de discussie dan ook gewoon rond. De
oplossing, roetpiet, is gevonden en zowel de
kinderen, als de mensen die gekwetst werden
zijn hier tevreden mee.” 

Marieke: “Ik zou graag verder gaan met het
aspect van donkere humor op zich. Vind jij dat
je altijd over alles zou mogen lachen?”

Hugo: “Het belangrijkste bij deze donkere
grappen is het aanvoelen van de mensen  

waarbij je bent. Als ik donkere grappen maak,
maak ik ze niet direct bij mensen die ik niet of
niet zo goed ken. Ik probeer wel rekening te
houden met de mensen hierin, maar ik denk dat
er zoveel stress is in de wereld en dat grappen
deze stress kunnen verminderen door niet alles
altijd zo serieus in te zien.”

Marieke: “Maar als je dan over iemand, een
groep of een situatie een donkere grap maakt,
weet je wel dat dit kwetsend kan zijn. Ik vraag
mij dan af of het amusement voor anderen hier
een geldige reden voor is.”

Hugo: “Je bevindt je inderdaad altijd in een heel
grijze zone met die donkere humor en hoever je
hiermee kan gaan. Maar je kan het ook zien als
dat deze mensen die door iets gekwetst
worden, er de luchtigere kant van kunnen inzien
dankzij humor. Dat de situatie wel erg is, maar
dat het ook gerelativeerd kan worden. Ik zie
deze grappen vaak als lachen met de situatie en
niet met de mensen zelf.”

Marieke: “Ik vind donkere humor vooral moeilijk
over problemen die nu nog heel actueel zijn.
Seksistische grappen over vrouwen die ‘alleen
maar in de keuken mogen staan’ daar heb ik dan
minder problemen mee."

IN GESPREK
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Hugo: “Ja precies, het enige recht dat een
vrouw heeft is het aanrecht woehoew.”

Marieke: *lacht* “Awel, er is daar in het
algemeen een breder draagvlak voor omdat wij
er zelf niet meer echt last van ondervinden. Dit
wil natuurlijk niet zeggen dat seksisme bij ons,
maar zeker in andere delen van de wereld geen
issue meer is, maar je snapt dus wel wat ik
bedoel.”

Hugo: “Ja, maar ik vind dat grappen ook over
actuele problemen kunnen gaan omdat ze net
kunnen dienen als een soort coping-
mechanisme. Het is niet om de situatie te
relativeren, maar om er beter mee om te
kunnen gaan. Ik vind dat je met die hele heftige
dingen ook moet kunnen lachen.”

Marieke: “Ik snap wat je wil zeggen, maar zelf
vraag ik mij dan nog steeds af of het dat waard
is om anderen te kwetsen voor ons eigen
amusement. Zo zie ik het dan.”

Hugo: “Ik moet ook wel even mezelf
relativeren, want ik ben een witte Nederlandse
heteroman. Ik kan mij dan ook niet echt
inbeelden hoe de gekwetste personen zich bij
mijn grappen voelen. Maar ik wil aan de hand
van humor graag een andere kant laten zien van
deze heftige gebeurtenissen. En alles met dit
soort grappen komt terug op aanvoelen, maar
dit moet je ook wel kunnen, anders is het
inderdaad alleen maar kwetsen.”

Marieke: “We moeten
natuurlijk allemaal
wel meer lachen,
maar naar mijn
mening niet ten koste
van anderen hun
gevoelens.”

Hugo: “Jezelf en alles
wat meer relativeren
zou de wereld echt
eens deugd doen.” 
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Voorbeschouwing

Voor velen is het wereldkampioenschap voetbal
een referentiepunt in het leven. Zo weet ik
bijvoorbeeld perfect waar en met wie ik was bij
matchen van het WK. Zo zal ik België -Brazilië,
Brazilië–Duitsland of Spanje-Nederland nooit
vergeten. Het wereldkampioenschap heeft
altijd een onverklaarbaar magisch element. Dit
jaar zal dat inhoudelijk nog meer zijn. Het is
namelijk de laatste dans van onze grote helden.
Zowel Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en
Neymar beginnen aan hun laatste WK. Alsof dat
al niet erg genoeg was, is dit ook waarschijnlijk
de laatste kans voor de overgebleven
veteranen van onze gouden generatie om de
mythische beker in de lucht te steken.  Met al
deze factoren zou je denken dat er een
geweldige voetbalzomer op komst is. Helaas
zijn we nu november en zullen we het WK binnen
op een grimmig scherm moeten volgen in plaats
van buiten op een groot scherm onder de
stralende zon. Dit komt natuurlijk omdat de
FIFA in 2010 beslist heeft dat Qatar dit toernooi
mag organiseren. Met deze beslissing zien we
dat FIFA het WK stilaan omtovert naar een dure
en onethische sportwashingpraktijk. Het
mooiste toernooi op aarde zal dit jaar een schim
van zichzelf zijn. Maar hoe is het zover kunnen
komen? Wat is er allemaal fout gelopen bij de
voorbereiding? En welke partijen spelen een
rol? Hier een overzicht. 

De aftrap: de zoveelste
sportwashingpraktijk.

Landen willen maar al te graag het WK organiseren.
Het toernooi trekt namelijk een reusachtige golf van 

De laatste dansDe laatste dansDe laatste dans
mensen aan naar het land zelf. Buiten al deze
toeristen kijken er ook een ‘kleine’ 4 miljard mensen
van overal ter wereld naar het WK. Alleen de
Olympische spelen doen beter. We kunnen dus
zeggen dat dit evement meer publiciteit geeft dan
de gemiddelde flyer die je in je brievenbus vindt.
Landen komen om de zoveel jaar ‘zich kandidaat
stellen’ bij de FIFA om de rol van organisator op zich
te nemen. Daarna wordt er gestemd binnen de
organisatie voor welk land het wordt. Laat het nu
net zijn dat Qatar zoveel jaar geleden de grootste
zak geld op tafel kon leggen. Iets waar de FIFA met
hun hebberige handen niet van kon blijven en dus in
volle corruptie het ja-woord gaf aan Qatar. Met de
organisatie van het WK kan Qatar aan sportwashing
doen. Sportwashing is het gebruik van
sportevenementen om een reputatie van een land of
regio een boost te geven. Landen investeren veel
geld in deze evenementen om zo mooie
eigenschappen van hun land aan de rest van de
wereld te laten zien. Dit fenomeen is zeker niet
nieuw. Mensen die de actualiteit nauw volgen zullen
weten dat Rusland (de vorige organisator) ook niet
het meest voorbeeldige land is om een
sportevement te organiseren. Natuurlijk gebeurt dit
niet alleen in voetbal. Zo zien we bij bijvoorbeeld de
Olympische Spelen, Formule 1 en boksen ook dat
deze sport naar landen gaan waar anti-homowetten
of slavenarbeid de normaalste zaak van de wereld
zijn. Qatar is ook één van die onethische landen waar
schandalige zaken zoals hierboven vandaag nog
steeds de realiteit zijn. Hoewel FIFA aan deze
realiteit zou willen ontsnappen, kreeg het de
realiteit meteen voor zich gepresenteerd in de
schandaligheid van de voorbereiding op het WK. 

Door Hendrik van Kerckhoven
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De passen: de voorbereiding 
 
Een mooie zomer, mooie stadions en vooral een
mooie ervaring voor de fans, dat beloofde Qatar de
wereld te geven in 2022. *Spoiler alert* Niet veel
van deze dingen zijn uitgekomen. 

De manier hoe Qatar de voorbereiding heeft
aangepakt kan je vergelijken met het Oude Nabije
Oosten. Daar lieten de Egyptenaren ook hun
pyramides bouwen door slaven. De pracht van de
stadiums wordt al snel verdoezelt door de
uitbuitingen en de slachtoffers die eronder schuilen.
Er zijn namelijk minstens 7000 mensen om het leven
gekomen door de werken aan de stadiums en de
infrastructuur er rond. De meeste
arbeidsmirgranten worden ook ondermaats of niet
betaald voor hun werk. Hoewel Qatar geprobeerd
heeft om gedurende 10 jaar de werkomstandigheden
te verbeteren is dit ver onder de norm van
aanvaardbare mensenrechten.  Een paar weken voor
de start van het WK zien veel supportersdorpen er
nog uit als een werf van de zoveelste faculteit die de
UGent aan het bouwen is. Er is tot op de dag van
vandaag dus nog werk aan de winkel. In september
vond ook de generale repetitie plaats voor het WK.
Een match met 78.000 supporters von plaats in het
Lusail stadion. Er liep al veel mis. Zo was het water
voor de supporters na de eerste helft al op, werkte
de airco onvoldoende en waren er na de match wel
rijen van 2,5 km om naar het metrostation te gaan. Ik
houd mijn hart vast voor wanneer het echt zo ver
is….

De voorzet: de media

Je merkt het vast wel, de hype rond het WK is niet
aanwezig. Mensen denken nu eerder aan hun
kerstboom op te zetten dan aan hun Belgische vlag
op te hangen. Dit heeft natuurlijk ook te maken met
de reguliere competities die nog volop bezig zijn en
mensen daardoor hun pronostiekboekje nog even
laten liggen. 

Maar er is ook een andere belangrijke factor die
meespeelt: de promotie rond het WK. Er zijn, door de
onethische waas rond Qatar, veel minder bedrijven
die in de WK-caroussel willen stappen. Dit omdat
bedrijven zich niet willen associeren met de manier
waarop FIFA en Qatar het toernooi hebben
aangepakt. Hierdoor komt het minder in het
straatbeeld en in het hoofd van de mensen. Dit is
iets waar de publieke omroep weinig rekening mee
houdt en waar ze eigenlijk rekening mee zouden
moeten houden. Is het namelijk correct dat de
publieke omroep een WK uitzendt dat op zo een
onethische manier tot stand is gekomen?  Voor een
publieke omroep is het namelijk de plicht om
democratische waarden die we koesteren te
waarborgen. Door zomaar het toernooi uit te zenden
zonder een of andere disclaimer erbij te zetten
worden volgens mij de onethische manieren hoe het
WK tot stand is gekomen onrechtstreeks
goedgekeurd.  

De goal: de supporters

De hype rond het WK is hier dus nog niet aanwezig.
De vraag is nu nog of de hype in Qatar wél aanwezig
gaat zijn. Volgens mij gaat dat moeilijk gaan als niet
iedereen volledig zichzelf kan zijn. Hoe ga je namelijk
als vrouw bekeken worden in een land waar vrouwen
als minderwaardig worden beschouwd? Word je
opgepakt als je openbaar affectie toont? Kan je
rondlopen met een regenboogvlag? De waarden die
Qatar over mensen en het leven heeft laat het niet
toe dat alle mensen er een feest van kunnen maken.
Dit nodigt mensen ook zeker niet uit om naar het
toernooi te gaan. Er is dus veel misgegaan bij de
voorbereiding van het WK. Het is nu afwachten hoe
het WK effectief gaat verlopen. Zoals ik in het begin
zei is het de laatste dans van de grote helden.
Hopelijk kunnen we er nog ergens van genieten. (Als
de voetballers fit blijven natuurlijk, wat ook een
groot probleem is door het drukke schema). Ik hoop
alleszins niet dat het de laatste keer is dat we van
een WK kunnen genieten.
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De standaard onderbroeken, maar ook zeep en deodorant laat je dit
jaar beter achterwege.

Slogan-T-shirts zijn ook niet het populairste cadeau. Iedereen krijgt ze
wel eens, maar niemand die ze met plezier draagt.

Is dit misschien ook het eerste jaar dat je een cadeau moet kopen voor
je schoonmoeder? Kies dan NIET voor de anti-rimpelcrème, of je zal
volgend jaar aan de kindertafel geplaatst worden tijdens de feestdagen.

Zaken zoals cadeaubonnen, parfum en kleren zijn sterk afhankelijk van
persoon tot persoon. De ene is er enorm blij mee, terwijl de andere z’n
valse lach zal proberen te verbergen.

Een uitstap, een avond naar de film of concerttickets kwamen uit de
bus als favoriete cadeaus, samen met decoratie, plantjes, geurstokjes,
boeken…

Do's en dont's van kerstcadeaus
De koude wintermaanden zijn weer aangebroken, we zien weer meer
kerstlichtjes in de winkels en de Secret Santa wordt stilaan getrokken. Dit
betekent dat de stresslevels voor het perfecte kerstcadeau beginnen op te lopen.
Maar geen nood, want FORUM helpt jou om het beste kerstcadeau te vinden.
Hieronder vind je de bevindingen van ons kleinschalig onderzoek.

Voila, hopelijk weet je dus nu wat zeker NIET en WEL te kopen tijdens het
kerstshoppen.

Nog 1 laatste tip. De site Radbag vind ik persoonlijk ook een aanrader voor
originele en gepersonaliseerde cadeautjes.

Door Merel Antierens
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Ik ging daarnet naar het toilet in de
bibliotheek van campus Technicum – ik
was er zelf nog nooit geweest – en daar
kwam ik in de tussenruimte (waar je links
en rechts een deur hebt voor de mensen
met een beperking) een meisje tegen. Dit
meisje was tamelijk geagiteerd en was
voorzichtig de deur aan de linkerkant aan
het opendoen om heel kort een blik naar
binnen te werpen, en dan de deur terug toe
te doen. Ze draaide zich om en ze vroeg aan
mij of ik wist welke kant voor de jongens
waren en welke kant voor de meisjes. Pas
toen viel het me ook op. De bordjes van
mannen en vrouwen waren weggehaald,
het waren identieke deuren geworden. Ik
wees haar erop dat normaal gezien de
mannen links zijn en de vrouwen rechts en
het meisje bedankte me en liep naar de
andere deur.

Dit zette me aan het denken. Hoe kan het
zijn dat een maatregel die is ingevoerd
omdat mannen en vrouwen ‘niet meer van
deze tijd zijn’, het merendeel van de
mensen zo ongemakkelijk maakt? Hoe kon
het zijn dat ook ik rilde bij het idee dat er
vrouwen achter me doorlopen terwijl ik
aan het urineren ben?

Is dit nu wat zovelen benoemen als
doorgedreven pampergedrag, verwennerij
ten koste van de maatschappij óf de nieuwe
moraal?

Mannen- en vrouwentoiletten: nietMannen- en vrouwentoiletten: niet
meer van deze tijd of te allen tijde temeer van deze tijd of te allen tijde te

behouden?behouden?
Om te kijken of we over een nieuwe moraal
kunnen spreken kunnen we best beginnen
met onze these en antithese om te kijken
waarom onze synthese zo dubieus is
(waarom zijn velen zo ongemakkelijk bij het
idee van het andere geslacht in hetzelfde
toilet?). Ik hanteer hier dus het schema van
Fichte om de synthese te polsen.

De these
De these dus. Het schieten op de moraal. En
dan denken we direct aan het aforisme van
Nietzsche, Schopenhauer – sommigen
betrekken (naar mijn mening) onterecht de
Franse Camus er nog bij. Onze vriend
Nietzsche kennen we van zijn Heren- en
Slavenmoraal, begrippen die hij pas
aanbracht in zijn boek 'Zur genealogie der
moral'. Het zou fundamenteel verkeerd zijn
om wanneer we Fichtes schema gebruiken,
deze dialectiek ook in onze antithese te
gebruiken. Neen. We zoeken verder in zijn
vorige boeken over de moraal, 'Also sprach
Zarathustra' en 'Die fröhliche wissenschaft'.
Ik geloof dat we in 'Also sprach Zarathustra'
het meeste kunnen vinden. Hij schrijft over
Profeet Zarathustra, die een nieuwe moraal
komt brengen ten koste van de Christelijke
waarden. Deze nieuwe moraal is dan ook
lang niet overal geaccepteerd, zoals we
lezen in het welbekende hoofdstuk van de
Dolle Mens met zijn ‘God is dood!’ uit de
Vrolijke wetenschap. We vinden hier toch
een gelijkenis met wat we vandaag zien bij
het hele transgendergebeuren.
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Er wordt een nieuwe moraal gepredikt die
lang niet overal geaccepteerd wordt, doch is
er minder tegenspraak dan verwacht.

De antithese
Met zijn boek 'Also sprach Zarathustra'
denk ik altijd dat Zarathustra het
individualisme komt prediken. Nietzsche
beschrijft de übermensch (later door
jammerlijke figuren onterecht
overgenomen) die losstaat van het
kuddegedrag. Indien dit een louter
filosofische verhandeling is, zoals Nietzsche
hem schreef, kan dit, mag dit en werkt dit.
Echter, wanneer toegepast in een
maatschappij – bijna destructief. Zoals je
dezer tijden merkt komen er veel
individuele meningen aan bod en wordt
ernaar gestreefd om alles te horen. Dit is
echter nefast voor de maatschappij.
Doodnormale, historisch gegroeide zaken
worden onverbiddelijk tot anachronisme
gedwongen (het hebben van mannen- en
vrouwentoiletten). Hoe vaak horen we
immers wel niet dat dergelijke opdeling van
toiletten ‘niet meer van deze tijd is’?
Zo dwingen we onze wereld in een hoger
tempo te leven dan dat we eigenlijk kunnen.
Een dictatuur van de minderheid om
‘inclusief’ te zijn dwingt ons op onze knieën
om sneller te lopen dan we kunnen.

Het zijn vandaag de dag nog fabeltjes. Ik
vergelijk het graag met het feit dat we nog
niet van een vliegende auto kunnen spreken
als we de auto nog niet hebben
geperfectioneerd. Dan zijn dat sprookjes.

Ook hier, we hebben het begrip
‘transgender’, of ‘cisgender’, of ‘non-binair’
nog niet goed genoeg uitgewerkt, 

en het is nog niet goed genoeg
geïnterpreteerd door de hele samenleving
om de samenleving te dwingen in iets wat
het tot dan toe nog niet begrijpt. Het is leren
lopen voor je leert wandelen.

Synthese
Onverbiddelijk, je zal mensen hebben die
blijven vechten voor dergelijke zaken. Ik
sluit graag af met Camus en zijn werk
'l’Homme revolté'. Een mens is geen wezen
dat in opstand komt, een mens is opstand.
We leggen ons niet bij onze eigen
verworpenheid of verslagenheid neer. De
mens is volgens Camus een tweedeling, in
onrust, die hij ervaart in de absurditeit.

Echter, en hiermee sluit ik dit artikel af,
benadrukt hij ten zéérste, dat we de fout
niet mogen maken die we uiteindelijk nu
hébben gemaakt: revolutie is volgens
Camus een gemakkelijkheidsoplossing voor
de opstandige mens, die een slechte invloed
heeft op de samenleving. Er zijn mensen die
ons in een revolutie dwingen, zonder de
samenleving organisch te laten groeien. Hoe
meer revolutie en gesjoemel met het orgaan
van de samenleving, hoe meer opstand en
individualisme.

Kijk uit met wat je doet, en kijk uit met wat
je predikt. Als je de samenleving te snel laat
lopen riskeer je een tweedeling te creëren
die nooit meer één zal kunnen worden.

Door Jeroen Thielens
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'BOON'
De zoetebekken zullen hier de pannekoeken verrukkelijk vinden, maar ook de
quiche is hier zeker een aanrader. Voor elk wat wils dus. Met zicht op het
Gravensteen kan je genieten van een gezonde lunch. Probeer zeker ook de
pannekoeken vanaf 14u! 

PS: dikke kus voor de vriendelijke bediening.

'JACQUELINE'
Jaqueline is de perfecte plaats om gezellig met vrienden te lunchen. Je kan
hier zowel buiten als binnen brunchen en lunchen. Vanaf 15u kan je bij
Jaqueline een overheerlijke tapasplank krijgen. Best op voorhand reserveren,
want het is er altijd gezellig druk.

PS: De foccacia is een grote aanrader.

'SOEPBAR SORDO'
Heb je zin in lekkere warme soep? In soepbar Sordo kan je overheerlijke
soep bestellen. De bar werkt met verse seizoensgroenten. Zowel geschikt
voor grote als kleine honger, het formaat van de soepkom kies je zelf. Jouw
bestelling wordt steeds met een grote glimlach opgenomen!

PS: Bestellen doe je in gebarentaal! 

'ESTELLE'
Estelle staat bekend om haar lekkere belegen toasts. Je kan er toast krijgen
met zalm, geitenkaas, hummus… Deze lunchbar bevindt zich in het hartje van
Gent, naast de Overpoort. Perfect voor een lunch tussen de lessen door. Let
wel op! Er zijn heel weinig zitplaatsen. 

PS: Laat de homemade ice tea maar links liggen.

Lunchuurtje
De overvloed aan lunchplaatsen in Gent is soms een vergiftigd geschenk, eens dat je beslist
hebt waar naartoe, is je middagpauze alweer voorbij. Zelf je favo's ontdekken neemt nogal
veel tijd (en geld) in beslag, maar geen nood want Elena Wychuyse lijst hieronder haar
favoriete lunchplaatsen op!

Boon

Stad Gent

Soepbar Sordo

Jill Dhondt

21



Stijgende prijzen? Dat klinkt
ongetwijfeld bekend in de oren van
iedereen die deze FORUM leest.
Daarom denk ik vandaag na over
deze vraag: is het weer eens tijd om
het Gravensteen te bezetten? Als in
1949 de stijgende bierprijzen al
voldoende waren, hebben we
vandaag meer dan genoeg redenen.
Niet enkel de prijs van het bier
stijgt, ook energie, koten, benzine,
openbaar vervoer en nog talloze
andere dingen worden duurder. Op
de koop toe serveren ze in De Brug
geen spaghetti meer op dinsdagen
en donderdagen. Als je het mij
vraagt, zijn dat genoeg redenen om
het volledige stadscentrum te
bezetten. 

De vraag blijft of een dergelijke
actie veel effect zou hebben. In 1949
heeft het alleszins niet veel
uitgehaald. Uiteindelijk gaat het
vooral over het bespreekbaar
maken van problemen. Dat weten
de soepsmijters, vastplakkers en
vliegveldbezetters van onze eeuw
ook. Het enige dat ze er in 1949 aan
overgehouden hebben is een
fantastisch cantuslied. En eeuwige
roem natuurlijk. 

Laten we even terugkomen op de
vraag: moeten we het Gravensteen
weer bezetten? Als je echt uit bent
op sociale verandering, zou ik op
zoek gaan naar een andere
strategie. Maar uiteindelijk ging
het daar in 1949 ook niet om. Het
was gewoon een bende studenten
die eens een goede grap wilde
uithalen, en dat is van alle tijden. 

De bezetting van het gravensteen is
binnenkort, op 16 november 2022,
exact 73 jaar geleden. En als we
eerlijk zijn, zal het Gravensteen
waarschijnlijk nooit meer bezet
worden. Het is een oud, koud
gebouw dat een grote historische
waarde heeft voor zowel historici
als studenten. Dat sluit een protest
echter niet uit. Er zijn nog andere
mooie Gentse gebouwen die al lang
niet meer bezet geweest zijn. Zoals
het Belfort. Of De Brug…

Door Milan De Ruyter

De (tweede) Slag om hetDe (tweede) Slag om hetDe (tweede) Slag om het
Gravensteen?Gravensteen?Gravensteen?

Op 16 november 1949 vond een gebeurtenis plaats die al honderdenOp 16 november 1949 vond een gebeurtenis plaats die al honderdenOp 16 november 1949 vond een gebeurtenis plaats die al honderden
jaren niet meer was uitgevoerd. Het Gentse Gravensteen werd bezet.jaren niet meer was uitgevoerd. Het Gentse Gravensteen werd bezet.jaren niet meer was uitgevoerd. Het Gentse Gravensteen werd bezet.
Een groep strijdlustige studenten protesteerde tegen de stijgendeEen groep strijdlustige studenten protesteerde tegen de stijgendeEen groep strijdlustige studenten protesteerde tegen de stijgende
bierprijzen.bierprijzen.bierprijzen.   
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GAMETIME
Door Senne Camp
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Horizontaal
1.jDit heeft de Kerstman op zijn hoofd.
4. Noordelijkste plaats op aarde, waar de Kerstman woont.
6. Kleur van de laarzen van de Kerstman.
8. Alles wat bedoeld is voor kinderen om te spelen.
10. Voorwerp waarmee de Kerstman over sneeuw of ijs glijdt.
11. Hert met een groot gewei dat de slee van de Kerstman trekt.

Verticaal
2. Buis waardoor rook naar buiten gaat en de Kerstman naar binnen.
3. Kleur van het pak van de Kerstman.
5. Maand waarin de Kerstman komt.
7. Dit kunnen de rendieren met de slee van de Kerstman erg goed.
9. Haren op de wangen en kin van de Kerstman.



SCHORPIOEN 23/10-21/11 
Je betrapt jezelf vaak op het excuus “Ik
kan er niets aan doen!” Het is comfortabel
om de schuld op iemand anders of op de
situatie af te schuiven, maar neem je
verantwoordelijkheid. Je vrienden
bewonderen je voor wie je bent, dus wees
ook eerlijk over je minder goeie
eigenschappen. Ze zullen het appreciëren
als je communiceert over je gevoelens.
Luister naar hun advies, ze kennen je
beter dan je denkt.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12 
Een reeks veranderingen leidt je tot het
maken van impulsieve beslissingen, wat je
normaal te weinig doet. Voel je hier niet
schuldig over, een gezonde hoeveelheid
impulsiviteit kan leiden tot de meest
verrassende, maar leuke dingen! Let wel
op dat je de juiste mensen vertrouwt en
niet zomaar iedereen in je leven toelaat.

STEENBOK 22/12-19/01 
Je kunt geen onrecht verdragen en blijft
daardoor wat te veel hangen in het
verleden. Je vindt dat niet alle mensen het
verdienen om vergeven te worden, en
misschien heb je daar wel gelijk in, maar
zorg dat je niet zoveel wrok koestert dat
het je eigen vooruitgang hindert. Kijk dus
vooral vooruit en niet achterom!

WATERMAN 20/01-18/02 
Je bent iets aan het uitstellen. Misschien
een paar lessen van dat ene vak waarvan
de les toch wat te vroeg begint? Of
misschien moet je eindelijk dat moeilijke
gesprek hebben, dat je al zo lang aan het
vermijden bent? Wat het ook is, wacht
niet te lang. Uitstel is afstel.

VISSEN 19/02-20/03 
Focus bij het nemen van beslissingen
vooral op wat je zelf wilt. Je kunt nooit
voor iedereen goed doen, dus zet jezelf op
de eerste plaats. Wees niet te bang om een
foute keuze te maken, dat is niet het einde
van de wereld. If you never try, you’ll
never know! Als je nog zit te wachten op
een teken om dat leuke hebbedingetje te
kopen, dit is je teken, treat yourself!

RAM 21/03-19/04 
Je bent verward en het is een worsteling
om je aan je planning te houden. Let op
dat je je beloftes wel nakomt, anders
kwets je de mensen in je omgeving
misschien, zonder het te beseffen. Je bent
nochtans een geboren leider, dus laat die
verwarring je niet van de wijs brengen en
zet je leiderskwaliteiten in voor de goede
zaak!

HOROSCOOP
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STIER 20/04-20/05
Je hebt de laatste tijd geïnvesteerd in jezelf
en je voelt je goed in je vel. Zelfzeker zijn
is goed, maar zorg dat je niet enkel met
jezelf bezig bent. Schenk de komende tijd
terug wat aandacht aan de vrienden die je
al even niet gehoord hebt.

TWEELINGEN 21/05-20/06 
Laat de belangrijke personen in je leven
weten dat je hen graag ziet. Je denkt
misschien dat ze dat wel weten, maar het
kan echt geen kwaad om dat af en toe te
benadrukken. Vind je het moeilijk om het
letterlijk te zeggen? Toon het dan met een
gebaar. Stuur een berichtje, geef een
bloemetje of verstop een old school briefje
in hun tas of jaszak! Het is misschien
melig, maar iedereen kan wat extra
warmte gebruiken nu het kouder wordt.

KREEFT 21/06-22/07
Je bent uitgeput en vindt nog moeilijk de
energie om je to-dolijstje af te werken. Doe
toch je best, want hoewel de blok nog ver
weg lijkt, zal het de komende weken niet
minder druk worden. Beperk het uitgaan
misschien een beetje, zodat je de rust die
je nodig hebt ook echt krijgt. Slaap je
slecht, ook al ben je zo moe? Probeer dan
elke dag toch wat beweging in te plannen,
zodat niet enkel je geest, maar ook je
lichaam moe wordt.

LEEUW 23/07-22/08
Je bent enthousiast over een nieuw
hoofdstuk waar je aan begint. Goed bezig!
Ook in de liefde loopt het zoals je wilt. Je
hebt wel een neiging om aan zelfsabotage
te doen wanneer alles goed loopt, maar
het is tijd om die oude gewoontes te
doorbreken. Je verdient dit geluk, dus stop
met overthinken!

MAAGD 23/08-22/09
Last van een winterdipje? Probeer tijd te
maken voor de dingen die je leuk vindt.
Pik een oude hobby terug op of leer iets
nieuw! Omring je met mensen die je
energie geven en neem afstand van
mensen die dat niet doen. Omarm de
winterperiode die voor de deur staat. Ze
lijkt misschien donker en grauw, maar ga
op zoek naar lichtpuntjes. Maak een
warme chocomelk, leg Mariah Carey op en
geef je helemaal over aan de winterse
gezelligheid!

WEEGSCHAAL 23/09-22/10
Nog voor het einde van het jaar zul je een
grote verandering doormaken, blijf dus
sterk in je schoenen staan! Grijp terug
naar de dingen waarvan je zeker weet dat
ze je vreugde brengen. Luister naar je
playlists van 2019, kijk je favoriete film
nog een keer en maak je lievelingseten.
Verandering is eng, maar daarom niet
slecht. Als de ene deur sluit, opent de
andere.

Door Ko Delforge25



Ken je de mop van de blinde timmerman? 
Die slaat echt nergens op.

Wat is het toppunt van positiviteit?
In de gevangenis zingen: 'We gaan nog niet 
naar huis. Nog lange niet, lange niet!'

Hoe noem je een hond van een goochelaar?
Een labracadabrador.

Ik hou zowel van frikandellen als 
kaaskroketten.                                                
Ik ben bisnacksueel.

Er was eens een kannibaal die zijn eigen vader op at.
Daar lustte hij wel Pap van!

Stel je hebt een lama thuis en die gaat dood. Wat doe je er dan mee? Een
hond of kat kun je nog in de tuin begraven, maar om die lama bij het
vuilnis te zetten is ook al zoiets … PS. ik vraag het voor een vriend!
Lama liggen 

If you can't handle me at my worst,
You don’t deserve me at my biefstuk. 

Waarom is reizen in een koffer niet zo fijn?
Dat is onkoffertabel.

Moppen met Megan
Mijn flauwe humor is er eentje apart. Hopelijk kan het je toch
bekoren en lach je net zo hard als ik met deze flauwe moppen en dad
jokes. Want ik denk dat ik toch wel een dad in vermomming ben.

Door megan van assche
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Doorsta samen met
FORUM deze winterdip
en volg ons ook online!

POLITEIA GENT

POLITEIA ONLINE

WWW.POLITEIA-GENT.BE


